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Zondag van Quinquagesima

Epistel : H. Paulus aan de Korinthiérs I ;13, 1—13
Evangelie : H. Lucas 18, 31 - 43

Op deze laatste zondag voor de vastentijd bereidt de Kerk ons voor
op de geestelijke strijd door de leer van de heilige Paulus over de
naastenliefde (1 Kor. 13) en de genezing van de blinde van Jericho
(Lc. 18, 31-43).

De naastenliefde, de ziel van de christelijke strijd

De heilige Paulus herinnert ons eraan dat zonder de naastenliefde al
onze werken zinloos zijn. Vasten, gebed en aalmoezen hebben alleen
waarde als ze worden bezield door de liefde tot God en de naaste.
Liefde is geen louter gevoel: het is een gave van zichzelf, geduldig,
nederig, die het welzijn van de ander zoekt. Het is een deelname aan
de liefde van God zelf.

De blinde wordt genezen door geloof

De blinde van Jericho is het beeld van de ziel die in de duisternis van
de zonde is gehuld. Hij roept tot Jezus: "Zoon van David, ontferm U
over mij!" en blijft volharden ondanks de obstakels. Zijn geloof,
nederig en vol vertrouwen, schenkt hem het licht. Dit evangelie is
een oproep tot vurige en volhardende gebed, vooral in deze tijd van
voorbereiding op de vasten.

Voorbereiding op de vastentijd

Quinquagesima nodigt ons uit om ons geestelijk leven te
onderzoeken. Ben ik blind voor mijn zonden? Heb ik de ware
naastenliefde? De vastentijd is een weg van zuivering waarin we, net
als de genezen blinde, de Heer moeten smeken om onze ogen te
openen voor Zijn licht.

Laten we dus de vastentijd binnengaan met geloof en liefde, in de
zekerheid dat Gods genade ons de kracht zal geven om vooruit te
gaan naar Pasen, onze ware genezing. — Pater Herman

Broederlijk Delen 2025 in onze foyer
‘ONBETAALBAAR GESCHENK : HEILIGE MISSEN
In de toekomst meer dan 100 zaterdag- en zondagsmissen
bijna dagelijkse H. Mis tijdens vakanties .

Eén weekend een priester kost de foyer 200 euro !

Traditionele priestergemeenschappen worden niet bezoldigd door
de staat . Zij leven van giften en Mis stipendia. Bovendien hebben zij
een verre reis om hier te komen: 1000 km en péage op de snelweg.
Zij rekenen op ons “Broederlijk Delen” !

Eén weekend een priester : 200 euro

Twee weekenden : 400 euro Vier weekenden : 800 euro

Tien weekenden : 2.000 euro En, ga zo verder....als je kan rekenen...
Vergeet niet dat Jezus rekent op 1/10 van je inkomen voor Zijn Kerk
en je niet-aflatende bekering !

Vergeet ook niet dat je een offer moet ‘voelen’ of het is er geen !
Bedrieg jezelf niet en weet...God doorziet ieder van ons.

Mededelingen
*Woensdag 5 maart: Aswoensdag: geen H. Mis en askruisje in onze kapel
*Zondag 9 maart: GEEN Mis in onze kapel
*Zondag 16 maart : H. Mis om 10 uur en
Eerste omhaling Broederlijk Delen

Iedere vrijdag tijdens de Vasten:
Kruiswegmeditatie om 15 uur

Bidden voor paus Franciscus

“Laten we bidden dat de Heer zijn Kerk goede herders geeft naar het
Hart van Jezus en, in het bijzonder, dat Hij de gedachten van de
kardinalen richt op het welzijn van de Kerk en hen immuun maakt
voor het denken in puur wereldse termen,' — Kard. Gerhard Miiller.
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