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Zondag 1 maart

Tweede Zondag van de Vasten

Epistel : H. Paulus aan de Thessalonicenzen I ;4,1-7
Evangelie : H. Mattheus 17,1 -9

Tweede zondag in de Vastentijd

De tweede zondag van de Vasten voert ons naar de hoge berg van de
Gedaanteverandering. Na de dringende oproep van de eerste zondag
— de strijd tegen de bekoring — laat de Kerk ons de heerlijkheid van
Christus aanschouwen, opdat wij de moed niet verliezen in de boete.

Het Evangelie (Mathteiis 17, 1-9) toont hoe Onze Heer Petrus,
Jakobus en Johannes met zich meeneemt. Hij brengt hen op een
afgelegen plaats. Het geestelijk leven begint altijd met deze
afzondering: stilte, terugtrekking, innerlijke verheffing. Niet in de
drukte openbaart zich het licht van de Tabor, maar in trouw aan het
gebed.

Het gelaat van Christus straalt als de zon en zijn kleren worden wit
als sneeuw. De Gedaanteverandering voegt niets toe aan zijn
godheid: zij laat haar slechts doorschijnen. Hij die in de ogen van de
wereld op weg is naar het lijden, is in werkelijkheid de eeuwige
Zoon van de Vader. Zo leert de Kerk ons dat de christelijke boete
geen droefheid is, maar een weg naar het licht.

Mozes en Elia verschijnen: de Wet en de Profeten leggen getuigenis
af. Het hele Oude Verbond komt samen in Christus. De Vasten
plaatst ons opnieuw in deze grote heilsgeschiedenis: wij trekken op
met Israél, luisteren naar de stem van de profeten, maar volgen nu
Hem in wie alles vervuld wordt.

Petrus wil drie tenten opslaan. Hij wil de troost vasthouden. Maar de
stem van de Vader weerklinkt: “Dit is mijn geliefde Zoon, luistert
naar Hem.” Daar ligt het hart van de Vasten: luisteren naar Christus.
Niet alleen bewonderen, niet alleen voelen, maar gehoorzamen. Echt
luisteren voert naar het Kruis.

Want het Evangelie eindigt met de afdaling van de berg. Men moet
afdalen. Het licht van de Tabor bereidt voor op de schaduw van
Golgotha. De Kerk toont ons de heerlijkheid om ons geloof te
sterken wanneer de beproeving komt. De Vasten is deze opgang met
Christus, maar ook deze nederige afdaling naar de dagelijkse strijd.

Het openingsgebed vraagt dat wij door de vastenpraktijken
gezuiverd worden en bewaard blijven in tegenspoed. De
Gedaanteverandering herinnert ons waarom wij vasten: opdat de ziel
doorzichtiger wordt voor het goddelijk licht.

Meditatie

Heer Jezus, laat ons met U de berg van de stilte beklimmen. Maak
ons los van nutteloze geluiden, van ijdele nieuwsgierigheid, van
verborgen weerstanden. Moge uw licht onze boete verlichten, en
door U trouw te beluisteren, mogen wij met moed op weg gaan naar
Pasen, waar de heerlijkheid niet meer gesluierd maar eeuwig zal zijn.
Amen.

Zondag 1 maart is er GEEN H. MIS in onze kapel
VOLGENDE H. MISSEN IN ONZE KAPEL:

* Zaterdag 7 maart H. Mis om 9 uur

* Zondag 8 maart H. Mis om 10 uur
Na deze H. Mis een korte toespraak (10-tal minuten) over een
belangrijke actualiteit in de Kerk.
En een tombola “altijd prijs ““ voor Broederlijk Delen.”

Dank aan 3 personen die samen geteld een 8-tal uurtjes
vrijwilligerswerk presteerden in de foyer. Wie volgen hen ?77?

Overlijdenssbericht: de oudste zus van Marleen en Josee , Anne-
Marie Vromans, is overleden op 91-jarige leeftijd en zal donderdag 5
maart begraven worden. Moge zij rusten in de vrede van God !
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