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SEXUAGESIMA

Epistel : H. Paulus aan de Korinthiérs 1:11,19 — 33;12,1-9
Evangelie : H. Lucas 8, 4 - 15

Bereid de goede aarde van uw hart voor

Op de zondag van Sexagesima, midden in de tijd van Septuagesima,
worden we uitgenodigd om na te denken over de vruchtbaarheid van
het Woord van God. Het evangelie van de dag (Lucas 8, 4-15)
presenteert ons de beroemde parabel van de Zaaier. Christus, de
goddelijke Zaaier, strooit Zijn Woord uit over alle gronden, maar
niet overal brengt het dezelfde vrucht voort.

Deze parabel illustreert de verschillende houdingen van zielen
tegenover de genade. Sommige harten zijn als de wegkant: het
Woord wordt gezaaid, maar meteen weggenomen door de duivel,
door gebrek aan aandacht en inkeer. Andere harten zijn als
rotsachtige grond: ze ontvangen het Woord met vreugde, maar hun
geloof blijft oppervlakkig en houdt geen stand in beproevingen.
Weer andere lijken op een terrein vol doornen: de zorgen van de
wereld, de rijkdom en de geneugten verstikken het goddelijk zaad.
En dan is er de goede aarde, die het Woord met een oprecht en goed
hart ontvangt, het trouw bewaart en met volharding vrucht draagt.

In deze tijd van voorbereiding op de vasten confronteert deze
parabel ons: hoe staat het met ons hart? Laten wij het Woord van
God ons leven veranderen? De liturgie van vandaag spoort ons aan
om in onszelf een vruchtbare grond te cultiveren: door volhardend
gebed, nederigheid, een geest van boetedoening en liefde voor de
waarheid.

Sint-Paulus, in de lezing (2 Kor 11, 19 — 12, 9), toont ons het
voorbeeld van een christen die vrucht draagt ondanks beproevingen.
Hij spreekt over zijn lijden, vervolgingen en zwakheden, maar
bevestigt dat alles overstegen wordt door de genade van Christus:
"Mijn genade is u genoeg."

Laten we ons, in de voorbereiding op de strijd van de vastentijd, de
genade vragen van een nederig en trouw hart, dat vrucht kan dragen
voor het eeuwige leven.

Welke priester komt

In de H. Mis staat God centraal en is de priester de begenadigde
dienaar door zijn priesterwijding. De priester is het instrument
waarvan God zich bedient voor de onbloedige hernieuwing van Zijn
kruisoffer.

De priesters die bij ons de H. Mis komen opdragen zijn met de
traditionele theologie zes jaren opgeleid en zijn geincardineerd in
een bisdom of gemeenschap, zoals het canoniek recht het
voorschrijft.

In de H.Mis staan gebeden, houdingen, handelingen vast en is er
geen plaats of ruimte voor eigen inbreng. Ook niet voor persoonlijke
devoties . De Mis is een offer van Jezus aan God de Vader en geen
devotionele aangelegenheid van een of andere priester. Enkel de
homilie kan van priester tot priester verschillen, maar zal altijd de
lezingen van de dag, trouw aan het geloof en de traditie, toelichten.
De vraag wie vandaag de celebrant is, is dus overbodig . We zijn
heel dankbaar aan alle priesters die bij ons de Mis regelmatig komen
vieren en het Woord van God met competentie verklaren en
uitleggen.

Mededelingen
Blij u de volgende H. Missen te kunnen aankondigen:

*Zaterdag 1 maart : Eerste zaterdag van de maand
H. Mis om 10 uur

*Zondag 2 maart :
H. Mis om 10 uur
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