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Zondag van  Sexagesima  
 

Epistel : H. Paulus aan de Korinthiërs II: 11, 19 – 33; 12, 1 - 9 
Evangelie : H. Lucas 8 , 4 - 15 
 
Zondag van  Sexagesima  
 
In de cyclus van de voorbereiding op de Vastentijd vormt de zondag 
van de Sexagesima een ernstige en tegelijk lichtvolle stap.  
 
De liturgie plaatst ons reeds in een sfeer van geestelijke strijd. 
De heilige Paulus herinnert ons in het Epistel aan zijn apostolische 
vermoeienissen, vervolgingen, nachtwaken en tranen: het christelijk 
leven is geen rust, maar een strijd. 
 
Het Evangelie biedt ons de gelijkenis van de zaaier: het zaad is het 
woord van God, de akkers zijn onze zielen. 
Sommige harten zijn als de verharde weg: het woord glijdt 
eroverheen zonder binnen te dringen. 
Andere lijken op rotsachtige grond: het begin is vurig, maar zonder 
wortel. 
Weer andere worden overwoekerd door doornen: zorgen, rijkdom en 
genoegens verstikken de genade. 
Maar er is ook de goede aarde, die het zaad ontvangt, bewaart en 
vrucht draagt in volharding. 
 
De Kerk nodigt ons uit ons innerlijk terrein ernstig te onderzoeken. 
Ben ik ontvankelijk voor het woord van God? 
Of is mijn ziel verstrooid, oppervlakkig, overladen? 
De Sexagesima is een dringende oproep om ons hart om te ploegen 
vóór de grote boetetijd. 
 
Reeds tekent zich de Vastentijd af: trouwer gebed, concretere 
versterving, dieper stilzwijgen. 
God zaait altijd met overvloedige hand; het hangt van ons af of Zijn 
genade vruchtbaar wordt. 

De christen groeit niet door mooie gevoelens, maar door een 
geduldige en dagelijkse bekering. 
De liturgie leert ons dat de overwinning behoort aan hen die 
volharden. 
 
Bezinning  
 
Heer, maak van mijn ziel een nederige en diepe akker. 
Verwijder de stenen van de hoogmoed, verbrand de doornen van 
nutteloze gehechtheden. 
Laat Uw woord niet aan de oppervlakte blijven, maar afdalen tot in 
het diepst van mijn hart, 
opdat het in mij werken van geloof, hoop en liefde voortbrengt. 
 
Gebed 
 
O God, eeuwige Zaaier, 
Gij die zonder maat het woord van leven uitstrooit: 
schenk ons een volgzaam en volhardend hart. 
Bereid ons door deze tijd van Sexagesima 
voor om de heilige Vastentijd binnen te gaan  
met een gezuiverde ziel, 
opdat wij, innerlijk vernieuwd, 
rijke vrucht mogen dragen tot Uw eer. Amen. 
 
H. Missen  
*Zaterdag 7 februari Eerste Zaterdag van de maand  
     H. Mis om 9 uur 
*Zondag 8 februari 
     H. Mis om 10 uur 
Na de H. Mis : Blasius zegen   
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