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Epistel : H. Paulus aan de Korinthiers  I : 4 , 1 - 5 
Evangelie : H. Lucas  3 , 1 - 6 
Op deze vierde zondag van de Advent is er geen H. Mis in onze 
kapel. Zie verder de lijst van de H. Missen tot en met volgende 
zondag 28 december . 
 
Preek voor het feest van de Geboorte van onze Heer 
Jezus Christus 
Geliefden, op deze dag is onze Redder geboren: laten wij ons 
verblijden, want het is zonde bedroefd te zijn op de verjaardag van 
het Leven zelf, dat ons van de vrees voor de dood heeft verlost en 
ons de belofte van het eeuwige leven heeft gebracht. Geen van ons is 
uitgesloten van deze blijdschap, want voor allen is er dezelfde 
oorzaak van vreugde: onze Heer, de Vernietiger van zonde en dood, 
is gekomen om ons te bevrijden, aangezien niemand vrij was van 
schuld. Laat de heilige zich verheugen omdat hij het einde van zijn 
strijd nadert; laat de zondaar zich verblijden omdat hij uitgenodigd is 
tot vergiffenis; laat de heiden moed houden omdat hij is geroepen tot 
leven. Want toen de tijd vervuld was, bepaald door de 
ondoorgrondelijke diepten van het goddelijk plan, heeft de Zoon van 
God de natuur van de mens op Zich genomen, om haar weer in de 
gunst van haar Schepper te brengen; opdat de Duivel, de oorzaak van 
de dood, overwonnen mocht worden door diezelfde natuur die hij 
had overwonnen. In dit gevecht, aangegaan voor ons, werd de strijd 
door onze almachtige God gevoerd met grote en 
bewonderenswaardige billijkheid: want Hij trad niet in Zijn eigen 
Majesteit tegen onze bittere vijand op, maar in onze nederigheid, 
tegenover Hem met dezelfde gestalte en dezelfde natuur als de onze; 
menselijk gelijk aan ons in alles behalve in de zonde. In deze 
wonderlijke geboorte was niets van de begeerte van het vlees 
aanwezig, niets van de wet van de zonde. Een maagd uit het 
koninklijke geslacht van David werd uitgekozen, die, bestemd om de 

Goddelijke Zoon te dragen, Hem eerst in haar ziel en daarna in haar 
lichaam droeg. En opdat zij niet bevreesd zou zijn door de 
onbegrijpelijke aard van dit geheim, werd haar door de engel 
geopenbaard wat door de Heilige Geest in haar zou geschieden en 
dat zij, hoewel maagd, de Moeder van God zou blijven. 
Laat ons daarom, geliefden, God de Vader danken, door Zijn Zoon, 
in de Heilige Geest; want door Zijn buitengewone liefde heeft Hij 
ons ontferming getoond, en toen wij dood waren in onze zonden, 
heeft Hij ons samen met Christus tot leven gewekt, opdat wij in Hem 
een nieuwe schepping en een nieuwe natuur zouden zijn. Laten wij 
dus de oude mens met zijn werken afleggen: en, omdat wij deel 
hadden gekregen aan de geboorte van Christus, laten wij de werken 
van het vlees verwerpen. Leer uw eigen waardigheid kennen, o 
christen! En omdat u deelgenoot bent geworden van de goddelijke 
natuur, veracht het niet om de oude slechtheid opnieuw te worden 
door verdorven gedrag. Gedenk van welk Hoofd en welk Lichaam u 
een lid bent. Herinner u hoe u, uit de macht van de duisternis gerukt, 
in het Licht en het Koninkrijk van God bent overgebracht. 
                                                                 Heilige Leo de Grote, paus 
 
Kerstmis en zijn Octaaf  
Kerstmis is niet slechts één dag, maar een mysterie dat de Kerk 
gedurende acht dagen aanschouwt, zoals onder verschillende stralen 
van hetzelfde licht. De middernachtmis verkondigt de grote 
ommekeer: in de nacht van de wereld is een licht geboren. Het 
Woord is vlees geworden. God heeft werkelijk onze mensheid 
aangenomen, niet schijnbaar, maar werkelijk, en heeft het zwakke op 
zich genomen om het te redden. De liturgie voert ons binnen in een 
vreugde die geen vluchtige emotie is, maar de zekerheid dat de 
Verlosser gekomen is, dat God zijn beloften vervult en dat de 
barmhartigheid de ellende overwint. 
De dagen na Kerstmis vormen een ware geestelijke catechese. Op 26 
december stelt de Kerk ons de heilige Stefanus voor, de eerste 
martelaar: hij die de hemel geopend zag en zijn leven gaf uit liefde 
voor Christus. Bij de kribbe voegt zich reeds het kruis: het Kind van 
Bethlehem is niet gekomen voor een zoetheid zonder eis, maar om 
het Koninkrijk te openen ten koste van zijn Bloed. 



Op 27 december brengt de heilige evangelist Johannes ons in het hart 
van het mysterie: hij heeft Jezus niet alleen gezien, hij heeft Hem 
aanschouwd, Hij heeft Hem aangeraakt, hij heeft zijn hoofd 
neergelegd op zijn hart en zegt ons met majestueuze eenvoud: “En 
het Woord is vlees geworden.” Liefde en licht beantwoorden elkaar: 
wie liefheeft, blijft in God, en God blijft in hem. 
Op 28 december brengen de Heilige Onnozele Kinderen ons terug 
naar de harde werkelijkheid van de wereld. Terwijl de hemel zingt 
“Eer aan God”, antwoordt de aarde met de wreedheid van Herodes. 
Christus komt redden door de liefde, maar de zonde verzet zich. 
Deze kinderen, zonder woord en zonder keuze, belijden Christus 
reeds door hun bloed: zij herinneren ons eraan dat het geloof geen 
versiering is, maar een toebehoren aan Christus dat iets kan kosten. 
Op de zondag binnen het Octaaf aanschouwt de Kerk de Heilige 
Familie: Bethlehem wordt Nazareth. God heeft willen binnengaan in 
het gezinsleven: eenvoudig, verborgen, arbeidend. Kerstmis is geen 
mooie onderbreking die men nadien weer sluit: het gaat erom de 
genade binnen te laten in het concrete leven, in het dagelijks bestaan, 
zodat ons huis, voor zover mogelijk, een weerkaatsing van Nazareth 
wordt. 
Tenslotte zien we op 1 januari, feest van de Besnijdenis en het 
Octaaf van Kerstmis in het traditionele missaal, hoe het Kind Jezus 
zijn eerste druppels bloed vergoten heeft: reeds offert Hij zich, reeds 
gehoorzaamt Hij, reeds draagt Hij ons heil. In deze rite van het Oude 
Verbond bereidt Hij het Nieuwe Verbond voor, dat aan het kruis 
bezegeld zal worden. Deze dag staat ook onder de moederlijke 
bescherming van de Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van God. 
Zij leert ons bewaren, overwegen en inwendig laten rijpen wat God 
in ons bewerkt. 
Zo is Kerstmis geen oppervlakkig feest. Het is de komst van God 
midden onder ons: God die klein wordt om ons aan te trekken, God 
die arm wordt om ons te verrijken, God die kind wordt om ons 
vertrouwen te leren. De traditionele liturgie leidt ons stap voor stap 
in deze contemplatie, van de kribbe naar het kruis, van het licht van 
Bethlehem naar de genade die ons leven omvormt. 
Moge dit octaaf ons helpen Jezus werkelijk te ontvangen: door Hem 
ons eenvoudig geloof, onze trouwe liefde en ons verlangen naar 
innerlijke vernieuwing aan te bieden. Dan zal de vreugde van 

Kerstmis niet vluchtig zijn, maar een licht om te gaan, een kracht om 
vol te houden en een vrede die blijft. 
“Heden is ons de Verlosser geboren: laten wij Hem aanbidden!” 
 
H. Missen  
*Woensdag 24 december: Vigilie van Kerstmis  
    10u H. Mis 
*Kerstnacht :  
    H. Mis om middernacht 
 
*Donderdag 25 december: Kerstdag 
    10u     Dageraadmis 
    10.30u Dagmis 
*Vrijdag 26 december : Tweede Kerstdag 
     10u H. Mis 
 
*Zaterdag 27 december  
     8u H. Mis 
*Zondag 28 december: Zondag onder het Kerstoctaaf 
    10u H. Mis 
 
Zalig Kerstmis  ! 
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