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Epistel : H. Paulus aan de Filippenzen   4 , 23 - 28 
Evangelie : H. Matteus 22 , 1 - 14 
 
Zondag Gaudete  
 
Op deze derde zondag van de Advent nodigt de Kerk ons uit tot 
vreugde: Gaudete in Domino semper — Verheugt u altijd in de 
Heer. Midden in een tijd van boete en verwachting verschijnt deze 
vreugde als een licht dat de nacht doorbreekt. Zij komt niet voort uit 
menselijk optimisme of uit aardse voldoening, maar uit de zekerheid 
dat de Verlosser nabij is. Christus komt; Hij staat voor de deur. 
 
Daarom verlicht de liturgie vandaag haar ingetogenheid: de 
rozekleur vervangt het violet, het orgel mag opnieuw klinken en het 
altaar wordt, zij het sober, met bloemen versierd. Toch blijft deze 
vreugde een ernstige vreugde, geworteld in de christelijke hoop. 
 
Het introïtus Gaudete verkondigt een vreugde die niet bedriegt: God 
heeft Zijn volk bezocht, en wie op Hem hopen worden niet 
teleurgesteld. De collecte smeekt om de genade het komende Woord 
met geloof te ontvangen, opdat wij de eeuwige beloning mogen 
verkrijgen: heel de dynamiek van de Advent is reeds gericht op de 
beloofde heerlijkheid. In de epistel spoort Paulus ons aan alle 
bekommernis los te laten en binnen te treden in Gods vrede, die ons 
hart bewaart: de christelijke vreugde is onlosmakelijk verbonden met 
deze vrede die uit vertrouwen wordt geboren. Die vrede is echter niet 
passief; zij vraagt om innerlijke waakzaamheid. 
 
In het Evangelie verschijnt de indrukwekkende gestalte van 
Johannes de Doper, getuige van het Licht maar niet het Licht zelf. 
Zijn zending blijft actueel: hij roept ons op de weg van de Heer te 
bereiden, de ware Messias te herkennen te midden van vele 
schijnbare redders, onze intenties te zuiveren en onze verlangens te 

ordenen. Door zijn nederigheid leert Johannes ons dat ware vreugde 
niet voortkomt uit zelfzoekende ambities, maar uit het erkennen van 
Hem die moet groeien terwijl wij kleiner worden. 
 
Gaudete is zo een heldere pauze in de Advent: een vreugde die de 
inspanning niet ontkent, maar haar doordringt met hoop. De liturgie 
herinnert ons eraan dat God nadert, niet alleen met Kerstmis, maar 
telkens wanneer wij Hem binnenlaten. Hij die komt, is reeds nabij. 
 
Meditatie – Gebed 
 
Heer Jezus, 
Gij die Uw volk bezoekt en licht brengt aan wie in duisternis wonen, 
open mijn hart voor de ware vreugde die ontspringt aan Uw 
aanwezigheid. 
Bevrijd mij van nutteloze onrust, van de droefheid die voortkomt uit 
egoïsme en gebrek aan geloof. 
Laat in mij de hoop groeien, opdat ik U herken in de dagen die Gij 
mij schenkt, 
in de geduldige vrede en de nederigheid van Johannes de Doper. 
 
Zondagen 14 en 21 december : GEEN H. Missen in onze kapel  ! 
 
H. MISSEN MET KERSTMIS  
  
*KERSTAVOND   24 /12 
24 u  Middernachtmis 
*KERSTDAG         25/12   
10u   Dageraadmis 
10.30u   Dagmis 
*TWEEDE KERSTDAG  26/12 
10u    H. Mis 
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