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Vierentwintigste en laatste zondag na
Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Kolosenzen 1,9 - 14
Evangelie : H. Mattheus 24 ,15 - 35

Op deze laatste zondag van het liturgische jaar richt de Kerk onze
blik op de voltooiing van alle dingen. Na week na week de
onderrichtingen van Christus te hebben overwogen, de gelijkenissen
over het Koninkrijk en de wonderen die =zijn goddelijkheid
openbaren, worden wij nu geplaatst voor het doel waarheen heel de
geschiedenis zich beweegt: de komst van de Mensenzoon in zijn
heerlijkheid. De liturgie wil ons geen angst aanjagen, maar een
heilige waakzaamheid wekken. De Openbaring en de profeten
verkondigen dat de wereld, door God geschapen en door Christus
verlost, niet aan het toeval is overgeleverd: zij heeft een zin, een
richting, een voltooiing.

Het Evangelie van vandaag herneemt de eschatologische rede van de
Heer. Jezus kondigt tijden van benauwdheid aan, waarin de machten
van deze wereld lijken te wankelen. Die tekenen zijn niet bedoeld
om paniek te veroorzaken, maar om elke christen eraan te herinneren
dat onze ware vaderland in de hemel ligt. Wanneer de mensen
verschrikt raken, heft de leerling zijn hoofd op: zijn bevrijding is
nabij. Christus heerst reeds in het hart van wie Hem beminnen, en
eens zal zijn heerschappij openbaar worden.

Deze zondag is ook een oproep tot volharding. De Kerk nodigt ons
uit de geschiedenis met de ogen van het geloof te lezen: de
beproevingen van de Kerk en de schokken van de wereld staan niet
los van Gods heilsplan. De Heer vraagt ons standvastig te blijven in
de liefde, zijn woord te bewaren, trouw te zijn in het gebed en in de
sacramenten. Wie zijn vertrouwen op Hem stelt, zal nooit beschaamd
worden.

Het einde van het liturgische jaar bereidt de intrede in de Advent
voor. Tussen het einde en het begin opent zich een korte overgang,
als een deur van hoop. Wij beschouwen Christus die komen zal om
de levenden en de doden te oordelen, en tegelijk bereiden wij ons
voor op de komst van Hem die in de nederigheid van Bethlehem
verschijnt. Zo leert de Kerk ons te leven “in de zalige verwachting
van de komst van onze Verlosser”, waarbij de waakzaamheid van de
christen zich verbindt met het gerust vertrouwen van Gods kinderen.

Moge deze zondag in ons het verlangen naar de hemel vernieuwen.
Mogen onze levens op Christus gericht zijn, opdat de laatste dag
voor ons geen bedreiging is, maar de vreugdevolle openbaring van
Hem die wij liethebben.

Meditatie

Op deze laatste zondag van het liturgische jaar is het goed om
innerlijk stil te worden en ons leven te herlezen in het licht van de
komende Christus. Jezus spreekt vandaag over het einde der tijden,
niet om ons te bedroeven, maar om ons hart wakker te schudden.
Wanneer wij woorden horen als “benauwdheid”, “tekenen aan de
hemel”, “wankelende machten”, nodigt het Evangelie ons uit verder
te kijken dan wat zichtbaar is. Christus beschrijft geen wanhoop
zonder toekomst: Hij onthult dat God de geschiedenis leidt, zelfs
wanneer alles duister lijkt.

Ook in ons eigen leven zijn er schokken, nachten en zorgen die wij
niet begrijpen. Wat wij als verstoringen ervaren, kan voor een
christen een uitnodiging worden om de blik naar God op te heffen.
De trouw van de Heer verandert nooit; Hij waakt met oneindige
tederheid over ieder van ons. Hij vraagt enkel dat wij in vertrouwen
blijven en het kleine vlammetje van het geloof blijven voeden.

Vandaag zegt Christus tot ons: “Wanneer gij deze dingen ziet
gebeuren, heft dan uw hoofd op.” Ons hoofd opheffen betekent:
weigeren door zorgen verpletterd te worden, ons leven opnieuw in de
handen van de Vader leggen, geloven dat God zelfs uit datgene wat
ons ontregelt, een groter goed kan doen voortkomen. Het is ook de
zuivering van ons hart: afstand doen van wat ons van God



verwijdert, ons leven vereenvoudigen, onze ziel richten op het
wezenlijke.

Aan de vooravond van de Advent vragen wij om de genade van een
waakzaam hart. Geen angstige waakzaamheid, maar een liefdevolle:
zoals de vriend die zijn Heer verwacht, zoals de bruid die de komst
van de Bruidegom tegemoet ziet. Moge elke dag voor ons een stap
naar Hem toe zijn. Moge Hij in ons een eenvoudig en trouw hart
vinden, bereid om Hem te ontvangen.

Heer Jezus, Gij die in heerlijkheid zult komen, leer ons leven in uw
richting. Dat onze hoop sterker is dan onze angsten, dat ons geloof
onze keuzes verlicht, dat onze liefde getuigt van uw Koninkrijk. Gij
zijt de Heer van tijd en geschiedenis;, maak van ons leven een

vertrouwenvolle en vreugdevolle verwachting van uw komst.
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