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Zondag 19 november
VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG NA PINKSTEREN

Misformulier : Zesde zondag na Driekoningen

Epistel : H. Paulus aan de Tessalonicenzen1; 1,2 - 10
Evangelie : H. Mattheus 13 , 31 — 35

Goddelijke werken gehoorzamen aan bovennatuurlijke wetten die onze
menselijke berekeningen heel vaak doorkruisen.

De heilige Paulus wees de Tessalonicenzen hierop en onderstreepte het
succes dat de verkondiging van het evangelie in hun midden had gehad.
Ondanks allerlei moeilijkheden bekeerden zij zich in groten getale en de
vurigheid van hun geloof wordt overal als voorbeeld aangehaald; de Heilige
Geest was zichtbaar aan het werk met al de kracht van zijn werking. De
gelijkenissen van het mosterdzaadje en de zuurdesem drukken dezelfde
gedachte uit. Door Christus in de wereld gebracht en door de Kerk
verspreid, de aarde: verwelkomd door open zielen, draagt zij een
verbazingwekkende kracht van transformatie in zich. Dit contrast tussen
moeilijke menselijke situaties en resultaten in de Kerk en in het persoonlijke
leven van christenen.

Meditatie

De wereld begint grote en schitterende dingen, maar ze lopen op niets uit.
Integendeel, Gods werken zijn niets in hun geboorte, maar in hun voortgang
lijken ze wonderbaarlijk. Wat was de Kerk in haar oorsprong? Een klein
zaadje dat onder de voeten van alle tirannen werd vertrapt. En wat
vooruitgang heeft ze sindsdien geboekt!

Ben jij klein, arm, gekweld en veracht? Heb geduld, laat God zijn werk
doen; Hij bouwt op niets. Als je op Hem hoopt, zal Hij iets groots van je
maken. Het zaad moet in de aarde sterven om vrucht te dragen... Jezus in de
Eucharistie is een klein zaadje, verborgen voor menselijke ogen,
onwaarneembaar voor de zintuigen, vertrapt door de goddelozen: maar als
het wordt ontvangen in goed voorbereide grond, in een goed hart, wordt het
een grote boom die de vruchten van het leven voortbrengt, waarmee alle
krachten van de ziel zich voeden. De vogels van de hemel, de geestelijke
zielen die los zijn van de aarde, rusten op de takken van deze boom van het
paradijs. O mijn ziel, als je niet zuiver genoeg bent om je te verheffen zoals
de heilige zielen, en te rusten op de takken van deze prachtige boom, kom

dan en rust in de schaduw van zijn bladeren, kom en verzamel en eet van
zijn vruchten. Wie daarvan eet, zal geen honger meer hebben; hij zal niet
de dood der goddelozen sterven, maar eeuwig leven in het leven der
rechtvaardigen.

Pater Crasset (17¢ eeuw), Christelijke overwegingen voor het hele jaar

Dinsdag 21 november !

Feest van de Opdracht van de H. Maagd Maria

- Conferentie over de SYNODE en de Leer van de KATHOLIEKE KERK
door Pater JP Herman via Skype
om 14.30 uur in het Huis van de Foyer

Bijdrage in de onkosten: 8 euro, drank en hapje inbegrepen.

-Noveen voor de gave van eigen goede gezondheid—
We bidden en eten en drinken negen dagen bij:
-ontbijt: stukje gewijd brood en slok gewijd water en bidden het

Credo, 3 Onze Vaders en 3 Weesgegroeten
-middagmaal én avondmaal: idem behalve Credo
Omdat u waarschijnlijk geen gewijd St. Hubertusbrood meer hebt, heeft
de priester een grote hoeveelheid letterkoekjes gewijd.. Hiervan kunnen
de mensen die de noveen op 21 november mee starten, het nodige aantal
koekjes meenemen na de Mis.

Tenzij we een priester bereid vinden om de TLM te komen opdragen
in onze kapel, zal de eerstvolgende H. Mis zijn op 17 december.
Vergeet uw blaadje niet mee te nemen met de vermelding van
Kerstmis, van oud naar nieuw en Driekoningen in onze kapel.

Mogen het Heilig Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van de Heilige
Maagd Maria ons altijd inspireren om terug te keren naar Christus, hoe we
ook in duisternis zouden afdwalen. Jezus is Licht uit licht."

Leef, ondanks de turbulente tijd van nu, blij in geloof en hoop en bid voor
de bekering van deze paus.
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