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Zondag   9 november 
Wijdingsfeest van de Basiliek van Lateranen  
(Vervangt de 22ste zondag na Pinksteren) 

 
Epistel :  H. Johannes  Boek der Openbaring  21 , 2 - 5   
Evangelie : H. Lucas 19 , 1 - 10 
 
Liturgisch commentaar 
Deze zondag viert de liturgie niet de gewone tijd na Pinksteren, maar 
het wijdingsfeest van de Basiliek van de Allerheiligste Verlosser 
te Lateranen, de kathedraal van de paus en “moeder en hoofd van 
alle kerken van Rome en van de wereld” (omnium urbis et orbis 
ecclesiarum mater et caput).  
Deze basiliek, door paus Sylvester in de 4de eeuw ingewijd onder 
keizer Constantijn, was de eerste openbare christelijke kerk in Rome 
na de vrede van Constantijn. Door haar verjaardag te vieren, toont de 
hele Kerk haar gehechtheid aan de Stoel van Petrus, zichtbaar teken 
van de eenheid van het geloof en waarborg van de katholiciteit. 
Maar meer nog dan de stenen muren herinnert de liturgie ons eraan 
dat de ware tempel van God Christus zelf is, wiens verrezen 
Lichaam de volmaakte heilige plaats is. Door Hem en in Hem wordt 
de hele Kerk de levende tempel van de Heilige Geest.  
Elke kerk die met menselijke handen is gebouwd, is slechts een 
beeld van die geestelijke woning die God in de zielen opricht. 
 
In het Evangelie zien wij Jezus de tempel van Jeruzalem reinigen: 
“Breek deze tempel af, en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.” 
Deze woorden kondigen zijn Paasmysterie aan. In zijn verheerlijkt 
Lichaam vestigt God zijn definitieve woonplaats onder de mensen. 
Dit feest nodigt ons uit om ons respect voor het huis van God te 
vernieuwen, om als kinderen van de Kerk te leven, verenigd met 
Rome, en vooral om onze harten te zuiveren zodat zij heilige 
tempels worden waarin God met vreugde verblijft. 
 
 

Overweging 
Wanneer wij een kerk binnengaan, treden wij reeds binnen in het 
mysterie van de hemel. Daar, onder de gewijde gewelven, wacht 
Christus ons op in de stilte van het tabernakel. Elke steen, elke vlam, 
elke toon van de heilige zang fluistert: God is hier. Het is niet slechts 
een plaats, het is een aanwezigheid. 
En toch wil God niet alleen wonen in stenen heiligdommen: Hij wil 
in ons wonen. Ieder van ons is geroepen om een levende tempel te 
worden, niet versierd met goud of marmer, maar met geloof, hoop en 
liefde. Als Christus de tempel van Jeruzalem heeft gereinigd, dan is 
dat ook om het hart van elke leerling te reinigen. 
Vandaag richten wij onze blik op de Basiliek van Lateranen, 
symbool van de eenheid van de Kerk. Maar laten wij ons vooral 
keren naar de innerlijke tempel die wij elke dag moeten opbouwen 
door gebed, trouw en liefde. Daar waar God heerst in een ziel, begint 
de wereld reeds te worden omgevormd. 
(  Tekst bezorgd door E. H. J P Herman ) 
 
Zondag 9 november is er geen H. Mis in onze kapel 
*  
Volgende H. MISSEN in onze kapel: 
*Zaterdag 15 november om 10 uur 
*Zondag 16 november om 10 uur 
 
Kerstgeschenken verkoop aan “weggeef” prijzen 
Weekend van 29 en 30 november van 10 uur tot 17 uur 
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