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Vrijdag 1 november 
  Hoogfeest van Allerheiligen 

 
Epistel : H. Johannes, Boek der Openbaring 7 , 2 - 12 
Evangelie : H. Mattheus 5 , 1 - 12 
 
Heilig zijn... 
De Heer vertelt ons: "Wees heilig, want Ik ben heilig" (Lev 19:2). 
Waarom geeft God ons zo'n gebod? Omdat wij zijn kinderen zijn, en 
als de Vader heilig is, dan moeten onze kinderen dat ook zijn. Alleen 
de heiligen kunnen hopen te genieten van de aanwezigheid van God, 
die heiligheid zelf is. Inderdaad, een christen zijn en in zonde leven is 
een monsterlijke tegenstelling. Een christen moet een heilige zijn. Ja, 
dat is de waarheid die de Kerk ons blijft herhalen en om die in ons 
hart te verankeren, stelt ze ons een oneindig heilige God voor, die een 
oneindige menigte heiligen heiligt die ons lijken te zeggen: "Denk 
eraan, christenen, dat jullie voorbestemd zijn om God te zien en Hem 
te bezitten; maar jullie zullen dit geluk alleen hebben voor zover jullie 
in jezelf, tijdens jullie sterfelijke leven, zijn beeld, zijn volmaaktheden 
en vooral zijn heiligheid hebben teruggevonden, zonder welke 
niemand Hem zal zien". Maar als de heiligheid van God onze krachten 
te boven lijkt te gaan, laten we dan eens kijken naar die gezegende 
zielen, die menigte wezens van alle leeftijden, geslachten en 
toestanden, die dezelfde ellende hebben moeten doorstaan als wij, 
blootgesteld aan dezelfde gevaren, onderworpen aan dezelfde 
zonden, aangevallen door dezelfde vijanden, omringd door dezelfde 
obstakels. Wat zij hebben kunnen doen, kunnen wij ook doen; we 
hebben geen excuus om niet te werken aan onze verlossing, dat wil 
zeggen, om heiligen te worden. (...) Laten we afsluiten met te zeggen 
dat als we willen, we heiligen kunnen worden, omdat de goede God 
ons nooit zijn genade zal weigeren om ons te helpen heiligen te 
worden. Hij is onze Vader, onze Redder en onze vriend. Hij verlangt 
ernaar dat we verlost worden van de kwaden van het leven. Hij wil 
ons vullen met allerlei goede dingen, nadat Hij ons al in deze wereld 
immense vertroostingen heeft gegeven, een voorproefje van die in de 
hemel, die ik jullie toewens. 
                                    Heilige Jean-Marie Vianney, pastoor van Ars 
 

Gebed in de geest van de acht zaligsprekingen 
Heer Jezus,  
Gezegend zijn wij omdat wij U kennen, want Gij verlost ons;  
Gezegend zijn wij omdat wij vergeving ervaren, want Gij wekt ons 
op;  
Gezegend zijn wij omdat wij weten dat Gij onze levens verenigt, 
want wij zijn verstrooid;  
Gezegend zijn wij omdat wij gedoopt zijn, want Gij doopt ons,  
Gezegend zijn wij dat wij U moeten verkondigen, omdat Gij ons 
zendt;  
Gezegend zijn wij dat wij moeten getuigen van de geest van de 
zaligsprekingen, omdat dat onze wegwijzer is in de wereld;  
Gezegend zijn wij dat wij heiligen worden genoemd, omdat dat onze 
naam is. 
 
Zaterdag 2 november :Allerzielen:  
H. Missen om 9.30 uur , 10 uur en 10.30 uur 
 
Zondag 3 november:Vierentwintigste zondag na Pinksteren 
                                          ( Vierde zondag na Driekoningen) 
-Broodwijding voor de H. Mis om 9.45 uur  
-H. Mis om 10 uur 
Epistel : H. Paulus aan de Romeinen 13 , 8 - 10 
Evangelie : H. Mattheus 8 , 23 – 27 
Jezus en de leerlingen komen met hun boot in een hevige storm 
terecht…de boot die  stuurloos voortdrijft op de golven, de angst van 
de leerlingen. Ziedaar het beeld van de Kerk nu in deze wereld. Zelden 
is de tocht van de Kerk rustig geweest. Steeds volgde in de Kerk de 
ene storm de andere op. Uit de duivelse storm die de Kerk nu moet 
trotseren, kan weerom een enorme kracht groeien die het geloof niet 
in de kern kan smoren. Met de kracht van Gods nabijheid kan iedere 
christen standhouden. Bidden we voor de genade van de volharding 
en trouw aan de ene, heilige, katholieke en apstolische Kerk van 
Christus!  Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat ! 
 
Volgende Mis zondag 17 nov. om 12.15 u en diner:  
Menu: Tomatensoep, ragout met knolselderpuree en appel met 
veenbesen, huisgebakken appeltaart .Prijs 18 euro, zonder drank  
 
Huize Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 •  2930 Brasschaat 

T: 00(32) 03 645 14 67 •  E: foyer.marthe.robin@skynet.be 
info@huizemartherobin.net www.huizemartherobin.net     
www.facebook.com/huizemartherobin 



 

 
 
 
 


