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Allerheiligen - 
 

Epistel : H. Johannes Openbaring 7  2 - 12 
Evangelie : H. Mattheus 5 , 1 - 12 
 
 Allerheiligen en Allerzielen  
 
Het feest van Allerheiligen op 1 november en de Herdenking van 
alle Gelovige Overledenen op 2 november vormen samen een 
onlosmakelijke eenheid die het mysterie van de Gemeenschap der 
Heiligen zichtbaar maakt. Deze twee dagen vatten het hele bestaan 
van de Kerk samen: de triomferende in de hemel, de lijdende in het 
vagevuur en de strijdende op aarde. 
 
Op 1 november nodigt de Kerk ons uit om de geopende hemel te 
aanschouwen. De liturgie straalt vreugde uit: witte gewaden, het 
Gloria en Credo worden gezongen, alles ademt feest en triomf. Het 
introïtus Gaudeamus omnes in Domino roept heel de aarde op tot 
vreugde: de hemelse blijdschap wordt die van de aardse Kerk. De 
collectebede drukt het doel van het feest uit: Ut intercessione 
omnium Sanctorum tuam largíri nobis dignéris plenitúdinem 
propitiatiónis — opdat Gij, door de voorspraak van al uw heiligen, 
ons de volheid van uw barmhartigheid zou verlenen. 
 
De lezing uit de Openbaring(7, 2-12) toont ons de menigte van 
uitverkorenen, bekleed met witte gewaden en palmtakken in de 
hand: beeld van de uiteindelijke overwinning van de genade. Het 
evangelie van de Zaligsprekingen (Matth. 5, 1-12) herinnert eraan 
dat deze glorie het vrucht is van een nederig en gekruisigd leven. Zo 
is de liturgie van Allerheiligen tegelijk beschouwing en roeping: zij 
toont het doel en wijst de weg. 
 
De volgende dag daalt de Kerk af in de stilte van het vagevuur. Het 
contrast is treffend. De gewaden worden zwart, het Gloria en het 
Alleluia zwijgen, de toon is ernstig en smekend. De Dodenmis — 
Requiem aeternam dona eis, Domine — klinkt als een grote 

universele smeekbede. Ingesteld door de heilige Odilo van Cluny in 
de 11de eeuw is de gedachtenis van 2 november een daad van 
hoogstaande liefde van de strijdende Kerk voor haar lijdende 
kinderen. De tekst van de collectebede — Fidélium Deus omnium 
Conditor et Redémptor — drukt de gehele theologie van de 
Verlossing uit zoals die wordt toegepast op de zielen in het 
vagevuur: God, Schepper en Verlosser, laat het werk van Zijn 
handen niet verloren gaan, maar bespoedigt hun bevrijding door het 
eucharistisch offer. 
 
Tussen de triomf van 1 november en het smeekgebed van 2 
november ontvouwt zich de volle werkelijkheid van het mystieke 
Lichaam. De heiligen aanschouwen, de zielen lijden, de levenden 
bidden. Zo leert het Romeins Missaal, door het taal van de riten, de 
leer van de Gemeenschap der Heiligen: Als één lid lijdt, lijden alle 
leden mee; als één lid verheerlijkt wordt, verheugen alle leden zich 
samen met hem (1 Kor. 12, 26). 
 
Door deze twee dagen te vieren leeft de aardse Kerk haar roeping: 
liefde in waarheid, hoop in trouw. Zij verenigt hemel, aarde en 
vagevuur in éénzelfde bovennatuurlijke liefde. 
 
Geestelijke overweging 
Op 1 november heffen wij onze ogen omhoog: Vidimus stellas eius 
in oriente — wij hebben de sterren van God aan de hemel gezien. Zij 
lichten op om ons te leiden. Op 2 november buigen wij het hoofd: 
onder de aarde branden andere sterren in de nacht van het vagevuur. 
Zij wachten op onze gebeden om tot het licht te stijgen. 
Zo is het christelijk leven: omhoogzien om meer te beminnen, 
afdalen om meer te bidden. Op Allerheiligen toont God ons de prijs 
van de trouw; op Allerzielen herinnert Hij ons aan de ernst van het 
heil. Zalig hij die, nog levend op aarde, reeds wandelt in de geest van 
deze twee dagen: in de vreugde van de heiligen en in het medelijden 
met de zielen.  
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