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Feest van Christus Koning

Epistel : H. Paulus aan de Kolossenzen I ; 12-20

Evangelie : H. Johannes 18, 33 - 37

Christus is Koning. Niet alleen omdat Hij als God heer en
meester is over het heelal, maar omdat Hij ons door zijn
menswording en zoendood tot zijn bezit heeft verworven. Hij
heeft het recht ons te leiden en te besturen en ook het recht ons
te oordelen op het einde van de tijden. Daarom vragen we
vandaag met de H. Kerk in de heerlijke prefatie dat het rijk van
Christus moge komen: het rijk van waarheid en leven, van
heiligheid en genade, van rechtvaardigheid, liefde en vrede.

Dit feest werd ingesteld in 1925 door paus Pius XI in een tijd
van dwalingen in de Kerk en het uitsluiten van God in het
openbare leven. Uit: Zondagsmissaal

Hoogfeest van Allerheiligen- vrijdag 1 november
H. Mis om 10 uur in onze kapel
Omdat het feest op een vrijdag valt mag men vlees eten.

Volle aflaat

Een volle aflaat is enkel toepasselijk op de zielen in het vagevuur
en kan verkregen worden vanaf 1tot 8 november bij een bezoek
aan het kerkhof en het bidden van 1 Onze Vader en het Credo,
of het bezoek aan een kerk gedurende deze dagen. U krijgt deze
info op papier voor de H. Mis van Allerheiligen, alsook de tekst
van de homilie van de priester en de voorwaarden tot het
bekomen van een voille aflaat.

Allerzielen- zaterdag 2 november
Naar eeuwenoude traditie zijn er op deze dag 3 H. MIssen
H. Mis om 9.30 uur, 10 u en 10.30 uur
Deze H. Missen sluiten aan. Biechten kan vanaf 9 uur tot aan
de Mis van 9.30 uur ; biechten tussen deze Missen kan niet!

Op deze dag vieren alle priesters drie H. Missen voor de
overledenen. Die gewoonte ontstond bij de Dominikanen in de
159¢ eeuw en werd tot de hele Kerk uitgebreid door Paus
Benedictus XV. We zijn uitgenodigd, als het kan, alle 3 H.
Missen bij te wonen.

-Zondag 3 november - H. Mis en Broodwijding

De wijding van het brood zal zijn om 9.45 uur. Dus voor de H.
Mis daar de priester nadien onmiddellijk moet vertrekken. Kom
dtijdig en leg uw brood op de tafel in de gang .

De H. Mis begint stipt om 10 uur

-Zondag 17 november
. H. Mis om 12.15 uur

Waarom christenen niet meedoen met Halloween
1.0mdat onze God de Heer is van het leven en niet de God van
de dood. Jezus zegt: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven”
Joh.14,6

2.0mdat wij de Heer van het licht dienen en niet die van de
duisternis. Wij zijn christenen. Jezus zegt Tk ben het licht der
wereld. Wie Mij volgt dwaalt niet rond in de duisternis, maar
zal het licht des levens bezitten”. - Joh 8 , 12

3.0mdat wij ons huis niet willen besmetten met heksen, geesten
en satanische groepen. “Houd u aan de verplichtingen
tegenover Mij en volg geen van de gruwelijke gewoonten na
die voor uw tijd in zwang waren opdat u er niet door
verontreinigd wordt. Ik ben de Heer uw God”. - Lev 5, 30

4.0mdat wij het goede nastreven en niet het kwade
“Tracht te ontdekken wat de Heer behaagt. Neem geen deel
aan hun duistere en onvruchtbare praktijken, brengt ze liever

aan het licht”. — H. Paulus aan de Efeziérs 5,10 - 11
(John Malches-fb)
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