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Feest van Christus Koning
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Epistel : H. Paulus aan de Kolossenzen 1, 12 - 20
Evangelie : H. Johannes 18, 33-37

Hoogfeest van Onze Heer Jezus Christus, Koning

Vandaag richt de Kerk onze blik op de koningschap van Onze Heer
Jezus Christus. Hij is niet enkel Koning van de zielen of van de
hemel, maar ook Koning der volken en van de maatschappijen,
omdat Hij het Woord is door wie “alles geschapen werd” (Kol. 1,16)
en omdat Hij de wereld heeft verlost door het bloed van zijn Kruis.
Zijn koningschap is dus tegelijk van nature en van verovering.
Wanneer Jezus voor Pilatus staat, verloochent Hij zijn waardigheid
niet: “Gij zegt het: Ik ben Koning” (Joh. 18,37). Maar Hij herinnert
eraan dat zijn heerschappij niet steunt op wereldse macht, maar op
de waarheid: “Daartoe ben Ik geboren en daartoe ben Ik in de
wereld gekomen: om getuigenis af te leggen van de waarheid.”
Christus regeert eerst in het innerlijk: Hij verlicht het verstand en
trekt het hart tot zich. Maar deze innerlijke heerschappij moet ook
uitwendig zichtbaar worden, in de wetten, instellingen en cultuur die
door het Evangelie worden gevormd.

In de encycliek Quas Primas (1925) herinnert Paus Pius XI eraan dat
de naties slechts genezing en vrede kunnen vinden wanneer zij de
soevereiniteit van Christus erkennen. Waar Christus niet langer
Koning is, wordt de mens het middelpunt van zichzelf en verliest de
samenleving haar bovennatuurlijke fundament. Het feest van
vandaag is een daad van eerherstel en van liefdevolle onderwerping
aan Hem van wie de Kerk belijdt: “Hij moet heersen” (1 Kor. 15,25).
De liturgie toont ons Christus op de troon van het Kruis: Hij regeert
door zichzelf te geven. Hij brengt de ware orde in de wereld aan het
licht: nederig, vredelievend en gericht op de Vader. Zijn Rijk begint
daar waar een ziel zich laat bekeren; het groeit in het christelijk
gezin en straalt uit in het openbare leven wanneer de wetten Gods
wet weerspiegelen.

Moge Christus Koning zijn over ons verstand door het geloof, over
onze wil door de gehoorzaamheid, over ons hart door de liefde; en
dat Hij, door ons leven heen, opnieuw zijn heerschappij in de
maatschappij vestige.

Gebed

O Jezus Christus, Koning van het heelal,

regeer over onze zielen door uw genade,

regeer over onze gezinnen door uw vrede,

regeer over ons vaderland door uw goddelijke wet.
Aan uw Heilig Hart wijden wij ons toe:

wees onze Koning, vandaag en alle dagen.

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

Statistieken Kerk in Belgié (gegeven door de
Bisschoppenconferentie)

Vandaag (22 oktober 2025) publiceert de Katholieke Kerk in Belgié
haar jaarverslag. Daarin wordt teruggeblikt op het jaar 2024. Het
activiteitenverslag geeft een kwantitatief en kwalitatief overzicht van
het kerkelijk leven en van de organisaties die ermee verbonden zijn.
Het schenkt ook bijzondere aandacht aan het pausbezoek en aan de
werkzaamheden van de Synode over de Synodaliteit. Het huidige
verslag richt zich bovendien op de wijze waarop de Kerk gelovigen
begeleidt in de verschillende fasen van hun geestelijk leven, evenals
op de evolutie van het parochielandschap.

Cijfers die tot nadenken stemmen... (vergelijking tussen 2019 en
2024)

Doopsel van kinderen: van 44.850 naar 29.769 (27% van alle
geboorten)

Vormsels: van 39.284 naar 27.548

Kerkelijke huwelijken: van 6.765 naar 4.896 (10% van alle
burgerlijke huwelijken)

Kerkelijke uitvaarten: van 48.407 naar 35.518 (31% van alle
overlijdens)

Aantal gelovigen op de zondagsmis (geteld op de derde zondag van
oktober): van 238.298 naar 173.335

(Ter vergelijking: in 2009 bedroeg dit nog 315.000.)



Het aantal aanwezigen op de derde zondag van oktober mag niet
worden gelijkgesteld met het aantal praktiserende katholieken dat
minstens één keer per maand aan de Eucharistie deelneemt. Dat
werkelijke aantal ligt hoger, maar is moeilijk nauwkeurig te bepalen.

Het aantal diocesane priesters daalde van 2.301 naar 1.678.

In vijf jaar tijd is het aantal parochies gedaald van 3.791 naar 3.528,

en het aantal diocesane priesters van 2.301 naar 1.678.

In 2024 werden 24 kerken aan de eredienst onttrokken. Eind 2024

waren al 427 pastorale eenheden opgericht (op een streefdoel van

507).

In dezelfde periode daalde ook het aantal religieuzen met bijna

drieduizend, van 9.550 naar 6.650 zusters, paters en broeders.
Teksten bezorgd door E. H. J P Herman

H. MISSEN in onze kapel
*Zondag 26 oktober: GEEN H. Mis in onze kapel

*Zaterdag 1 november : Hoogfeest van Allerheiligen
H. Mis om 10 uur
*Zondag 2 november : Eenentwintigste zondag na Pinksteren
H. Mis om 10 uur
*Maandag 3 november: Feest van Allerzielen
Er zijn 3 H. Missen
- 1% H. Mis om 9.30 uur
gevolgd door de wijding van het St. Hubertusbrood
- 2% en 39 H. Mis volgen na de broodwijding.

Allerzielen en Kerstmis zijn de dagen van het Kerkelijk Jaar waarop
de priester drie H. Missen celebreert.

De gelovigen wordt aanbevolen hieraan godvruchtig deel te nemen.
Wanneer Allerzielen op een zondag valt, heeft de zondag liturgie
voorrang.

Na deze H. Missen kunnen de aanwezigen allerlei meenemen vanuit
de zaal, gratis of ...met een kleine vrijwillige bijdrage voor de foyer.
Een groter verkoopweekend volgt eind november bij het begin van
de Advent met een ruime keuze aan kerstartikelen en geschenken.

HUIZE PASTOR BONUS vzw Kapelsesteenweg 208 ¢ 2930 Brasschaat
T:00(32) 03 645 14 67 + gsm 0483 28 94 81
huizepastorbonus@gmail.com

www.huizepastorbonus.net www.facebook.com/huizepastorbonus




