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Zeventiende zondag na Pinksteren

N

Epistel : H. Paulus aan de Efeziérs 4 ,1-6
Evangelie : H. Mattheus 22 , 34 - 46

« Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart » (Mt.
22,37).

Het Evangelie van deze zondag brengt ons naar een confrontatie
tussen Jezus en de farizeeén. Zij stellen Hem een strikvraag: «
Meester, wat is het grootste gebod in de Wet? » Jezus antwoordt met
de kern van heel de openbaring: de liefde tot God boven alles, en de
liefde tot de naaste als tweede, gelijkwaardig gebod. « Aan deze
twee geboden hangt de hele Wet en de Profeten. »

Deze woorden openen voor ons de weg van de ware heiligheid. Het
christelijk leven is niet in de eerste plaats een verzameling van
voorschriften, maar een antwoord van liefde. God vraagt ons hart,
onze toewijding, onze wil om Hem boven alles te plaatsen. En Hij
verbindt daaraan de liefde tot de naaste, want men kan God niet
liethebben zonder de broeder lief te hebben die naar zijn beeld
geschapen is.

Het Epistel (Ef. 4,1-6) bevestigt dit: de heilige Paulus spoort ons aan
waardig te wandelen in de roeping die wij ontvingen, « in alle
ootmoedigheid, zachtmoedigheid en geduld ». Echte liefde is niet
een gevoel dat komt en gaat, maar een levenshouding: nederigheid,
verdraagzaamheid, eenheid bewaren in de vrede. Zo openbaart zich
het lichaam van Christus, één Heer, één geloof, één doopsel.

De liturgie van vandaag nodigt ons uit om onze prioriteiten te
onderzoeken. Waar staat God in mijn hart? Staat Hij werkelijk boven
alles? En hoe leef ik de liefde tot de naaste in mijn gezin, mijn
parochie, mijn werkkring? Het Evangelie herinnert ons eraan dat
alles athangt van deze dubbele liefde.

Elke Mis vernieuwt in ons de bron van die liefde. In de Eucharistie
bemint God ons het eerst: Hij geeft zich geheel aan ons. Wie dit
geschenk ontvangt, wordt bekwaam om God terug te beminnen en
om de naaste te dienen met een hart dat steeds meer aan Christus
gelijkvormig wordt.

Meditatie

Het grootste gebod is de liefde: God beminnen boven alles en de
naaste omwille van God. Alles wat wij doen, bidden, werken of
lijden, moet in dit licht gebeuren. Want aan het einde zal ons alleen
gevraagd worden: hebt gij liefgehad?

Teksten bezorgd door E. H. J.P. Herman

Oktober, maand van de Rozenkrans

De maand oktober is traditioneel toegewijd aan de Rozenkrans, dit
gebed dat zo dierbaar is aan de Kerk en aan zoveel heiligen. Sinds de
heilige Dominicus, die de Rozenkrans ontving als geestelijk wapen
tegen de dwalingen, tot aan Onze-Lieve-Vrouw van Fatima die ons
de dagelijkse rozenkrans aanbeval, heeft dit gebed generaties
christenen gevormd.

Waarom is de Rozenkrans zo krachtig? Omdat zij ons binnenleidt in
het hart van het Evangelie zelf. Elk tientje, begeleid door het «
Weesgegroet », laat ons een mysterie van het leven van Christus en
zijn Moeder overwegen: de Boodschap, het Kruis, de Verrijzenis, de
heerlijkheid van de hemel... De Rozenkrans is als een weg: zij voert
ons van vreugde naar lijden, van het Kruis naar de glorie, terwijl wij
stap voor stap Jezus en Maria volgen.

De Rozenkrans is geen steriele herhaling. Het is een eenvoudig,
maar diep gebed, dat ons in Gods aanwezigheid brengt door de stem
van Maria. Zoals een moeder die steeds dezelfde woorden van liefde
herhaalt voor haar kind, zo leert de Maagd ons vol vertrouwen deze
woorden van het Evangelie te herhalen: « Wees gegroet, vol van
genade ».

De geschiedenis van de Kerk toont hoe de Rozenkrans een bron van
geestelijke overwinningen is geweest. Bij Lepanto, in 1571, werd de
christenheid gered door het gebed van de Rozenkrans. In onze
gezinnen heeft zij het geloof beschermd en roepingen ondersteund.
In onze parochies blijft zij een bron van vrede en eenheid.



Oktober is een gelegenheid om deze gezegende gewoonte weer op te
nemen of te vernieuwen. Waarom niet elke avond met het gezin een
tientje bidden? Waarom de Rozenkrans niet herontdekken door naar
de kerk te gaan, alleen of met anderen? Elk « Weesgegroet » is een
bloem voor Maria, elke rozenkrans is een kroon die wij op haar
hoofd van Koningin leggen.

In deze maand van de Rozenkrans wenden wij ons vol vertrouwen
tot de Heilige Maagd Maria. Zij is onze Moeder, onze voorspreekster
en onze gids. Moge zij ons altijd leiden naar haar Zoon Jezus, en ons
leren Hem te aanschouwen, Hem lief te hebben en Hem trouw te
volgen, tot in de glorie van de hemel.

Gebed tot Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans
O Maria, Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans, ontvang onze
rozenkransen als kronen van liefde aan uw voeten gelegd.

Leer ons bidden met vertrouwen, Jezus aanschouwen met uw
moederlijke ogen, en leid ons naar de hemel in het licht van uw
beminde Zoon. Teksten bezorgd door E. H. J.P. Herman

***Onze nieuwe “ Kalender 2026 ” is te koop !
Datum voor de volgende H. Mis is nog niet bekend.

We hebben wel H. Missen met Allerheiligen en op zondag 2
november en hopelijk ook op maandag 3 november omdat volgens
de traditie de ‘zondag’ voorrang heeft op het feest van Allerzielen.
Daarom, wordt Allerzielen dit jaar gevierd op maandag 3 november.

De Traditie redt de Kerk van Christus !
Blijf trouw aan de Traditie, aan de Kerk en de Leer van de Kerk
van Christus
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