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DERDE ZONDAG NA DRIEKONINGEN

Epistel : H. Paulus aan de Romeinen 12, 16 - 21
Evangelie : H. Mattheus 8,1 - 13

Het evangelie van deze 3de zondag na Driekoningen (Mattheus 8, 1-
13) presenteert ons twee belangrijke wonderen die door Jezus zijn
verricht: de genezing van een melaatse en die van de knecht van een
centurio. Deze verhalen onthullen het geloof, de nederigheid en de
heilzame kracht van Christus.

De genezing van de melaatse leert ons dat de zonde, gesymboliseerd
door melaatsheid, de mens van God en zijn medemensen scheidt. De
melaatse nadert Jezus met een diep geloof en grote nederigheid en
zegt: "Heer, als U wilt, kunt U mij reinigen." Jezus, in een gebaar
van goddelijke medelijden, raakt deze verschoppeling aan en zegt:
"Ik wil het, word gereinigd." Dit wonder laat de bereidheid van
Christus zien om onze ziel te herstellen, vooral in het sacrament van
boete en verzoening, waar Hij ons reinigt van onze zonden.

Het tweede wonder, de genezing op afstand van de knecht van de
centurio, benadrukt het voorbeeldige geloof van een heiden. De
centurio, bewust van zijn onwaardigheid, zegt: "Heer, ik ben het niet
waard dat U onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord
en mijn knecht zal genezen." Dit gebed, opgenomen in de liturgie
van de mis vlak voor de communie, drukt nederigheid en volledig
vertrouwen in de kracht van het woord van Christus uit. Jezus prijst
dit buitengewone geloof en verklaart: "Ik zeg u met zekerheid, bij
niemand in Israél heb Ik zo'n geloof gevonden."

Deze wonderen leren ons dat waar geloof, vergezeld van
nederigheid, de deuren opent voor goddelijke genade. De heilzame
kracht van Christus reikt verder dan de grenzen van Israél en
kondigt de universaliteit van de missie van de Verlosser aan. Tot slot
inspireert de houding van de centurio ons om met liefde voor
anderen te bidden en onvoorwaardelijk te geloven in Gods
barmhartigheid. - Tekst bezorgd door pater Herman

MEDEDELINGEN

*Zondag 26 januari :
H. Mis om 10 uur, waarna onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
Iedereen is van harte uitgenodigd !

*Zondag 2 februari : Maria-Lichtmis
H. Mis om 10 uur
Kaarsenwijding
Traditioneel zijn er na de H. Mis pannekoeken en
wafels en drankjes te verkrijgen: alles aan 1 euro per stuk.
Kan bij bestelling vooraf ook mee naar huis genomen worden.

*Maandag 3 februari
H. Mis om 8 uur

*Dinsdag 4 februari
H. Mis om 8 uur

Priesters van het “Institut du Bon Pasteur” celebreren
deze H. Misssen.

Van harte dank aan 1’Abbé (onze Pater) Herman voor de Heilige
Missen in de voorbije Kerst- en nieuwjaarsdagen, tot en met het
feest van de Verschijning van de Heer, Driekoningen. Ook aan I
Abbé Markiewicz die vele keren kwam.

Dank ook voor de blijvende beloofde hulp van het “ Institut du Bon
Pasteur” aan Huize Marthe Robin —Brasschaat in de toekomst

Wij blijven dankbaar trouw aan de H. Mis van alle eeuwen !.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk !
Gods voorzienigheid is wonderbaar !
Deo gratias !
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