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Zondag 25 januari  
Derde Zondag na Driekoningen 
 

 
Epistel : H. Paulus aan de Romeinen 12 , 16 - 21 
Evangelie : H. Mattheus 8 , 1 - 13 
 
Derde zondag na Driekoningen – Romeins missaal (traditionele 
ritus) 
De liturgie van deze derde zondag na Driekoningen zet de 
geleidelijke openbaring voort van de goddelijke macht van Christus, 
niet langer alleen aan de wijzen, maar aan de door zonde en lijden 
gewonde mensheid. Het Evangelie verenigt twee aangrijpende 
taferelen: de genezing van de melaatse en die van de knecht van de 
honderdman. Twee personen, twee vormen van ellende, maar één en 
hetzelfde geloof dat de barmhartigheid van de Verlosser aantrekt. 
De melaatse nadert in diepe nederigheid: “Heer, als Gij wilt, kunt 
Gij mij reinigen.” Hij redeneert niet, hij eist niets; hij vertrouwt zich 
geheel toe aan de soevereine wil van Christus. De Heer antwoordt 
met een gedurfde daad: Hij raakt de onreine aan. Dit aanraken 
openbaart de diepte van de Menswording: God schrikt niet terug 
voor onze ellende, Hij neemt haar op Zich om haar te genezen. De 
melaatsheid, beeld van de zonde die isoleert en bederft, verdwijnt 
onmiddellijk door de kracht van het goddelijk woord. 
Daarna verschijnt de heidense honderdman, een 
bewonderenswaardig voorbeeld van een rechte en nederige 
geloofshouding. Hij erkent zich onwaardig Jezus onder zijn dak te 
ontvangen: “Heer, ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak 
komt.” Dit woord, dat door de Kerk vóór de communie wordt 
herhaald, wordt de volmaakte innerlijke houding van de christen. Het 
geloof van deze man, vreemd aan het uitverkoren volk, beschamt 
Israël en kondigt de universaliteit van het heil aan. 
De Epistel herinnert eraan dat deze openbaring van Christus niet 
leidt tot losbandigheid, maar tot een nieuw leven: het ware geloof 
verandert de ziel en maakt haar vruchtbaar in werken van 
gerechtigheid. Zo is Driekoningen geen loutere herinnering, maar 

een altijd actuele lichtstraal die Christus openbaart als Geneesheer 
van zielen en lichamen. 

 
Meditatie 
Heer Jezus, zoals de melaatse nader ik tot U, beladen met mijn 
onzuiverheden en mijn armoede. Ik vraag U slechts één ding: dat Uw 
wil in mij geschiede. Raak mijn ziel aan, zelfs daar waar ik niet meer 
durf te kijken. 
Zoals de honderdman, leer mij de ware nederigheid, die zich niet in 
zichzelf opsluit, maar vast gelooft in de kracht van Uw woord. 
Spreek slechts één woord, en mijn ziel zal genezen zijn. 
Maak van mijn geloof een levend geloof, stil en vertrouwvol, dat U 
meer verheerlijkt door overgave dan door woorden, en dat in U 
erkent de Heer die gekomen is om de barmhartigheid van de Vader 
aan de hele wereld te openbaren. 
 
H. Missen  
*Zondag 25 januari  
    H. Mis om 10 uur 
*Maandag 26 januari 
     H. Mis om 9 uur 
*Dinsdag 27 januari 
    H. Mis om 9 uur 
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