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zondag 21 januari 
Derde zondag na Driekoningen 

 
Epistel : H. Paulus aan de Romeinen 12 , 16 - 21  
Evangelie : H. Mattheus  8 ,1 – 23 
 
Deze zondag dient als een kader voorde volgende zondagen, tot 
Septuagesima. Het introitus en de andere gezangen van de Mis zijn 
hetzelfde; ze nodigen ons uit om Christus te aanbidden en zijn 
glorie en universeel koningschap te verkondigen. Op deze manier 
is de liturgie van Driekoningen verbonden met de kersttijd. 

Maar de gebeden hebben een algemener karakter; net als die van 
het seizoen na Pinksteren zijn ze de uitdrukking van christelijk 
gebed in zijn gebruikelijke verzoeken en disposities, zonder direct 
verband met een bepaald feest of mysterie. Hetzelfde geldt voor de 
Brief en het Evangelie. 

De brief volgt op de brief van de vorige zondag over de geest die 
gelovigen moet bezielen ten opzichte van alle mensen, wie ze ook 
mogen zijn: een verlangen naar vrede en goedheid dat door niets 
kan worden ontwapend, zelfs niet door het kwaad. Het evangelie 
nodigt ons uit om te vertrouwen, hoe ellendig of ver van God we 
ook zijn: een melaatse wordt "gereinigd" van zijn melaatsheid, het 
symbool van zonde; een Romeinse officier krijgt genezing voor zijn 
dienaar. De lofzang op het geloof van de centurio culmineert in een 
plechtige verklaring waarin Jezus aankondigt dat alle volken 
toegang hebben tot verlossing. 

Meditatie 

Jezus Christus maakt geloof in Hem tot voorwaarde voor zijn 
wonderen. Waar Hij het ook vindt, Hij kan het niet weigeren. Denk 
aan het verhaal van de centurio die vroeg om genezing van zijn 



knecht. Geloof is de eerste deugd die Jezus Christus eist van 
degenen die tot Hem naderen. En dit gedrag van Christus blijft 
hetzelfde voor ons allemaal. 

God vraagt ons om Hem tijdens ons aardse leven in geloof te 
dienen. Dit is het eerbetoon dat Hij van ons verwacht en het is 
onze test voordat we ons eeuwige doel bereiken. 

Maar hoe kunnen we eraan twijfelen dat, in ruil daarvoor, wanneer 
we Jezus benaderen, zelfs buiten de sacramenten, door geloof, met 
nederigheid en vertrouwen, er een goddelijke kracht uit Hem 
stroomt om ons te verlichten, te versterken en te helpen? Niemand 
is ooit in geloof tot Christus Jezus genaderd zonder te zijn 
aangeraakt door de weldadige stralen die voortdurend van deze 
bron van licht en warmte uitgaan - ik geloof Heer, maar 
vermeerder mijn geloof!    
																									Zalige	Columba	Marmion,	Christus,	het	leven	van	de	ziel.	
																																																																																																				(E.	H.	JP.	Herman)	
	
Priesters in  soutane  
Een priester in soutane is een beeld van de Kerk van Christus op 
straat. 
Een priester in soutane straalt een verhevenheid uit, verkondigt 
God al door zijn kleding en dwingt eerbied af voor zijn roeping . 
Een priester in soutane beschemt zichzelf tegen wereldse 
verleidingen. 
Een priester in soutane wordt vlugger aangesproken dan een 
priester in jeans die populairder meent te zijn. 
Een priester -in soutane- is niet meer van deze aarde, hij is de brug 
tussen hemel en aarde, een wonderlijk instrument van de Heilige 
Drie-eenheid ! 
Bidden we voor priesters, voor veel heilige priesters en 
priesterroepingen ! 
   
Onthoud wat pastoor Van der Voort herhaaldelijk zei: een volk 
krijgt de priesters die het verdient ! Waar blijven de Vlaamse 
priesterroepingen ??? 
 



 
Blijf bij de bron : het evangelie en de traditie ! 
Aan het einde van haar leven, erg ziek, zei de heilige Teresia van 
het Kind Jezus: 
“Ik vind niets belangrijk meer in boeken, behalve in het evangelie. 
Dat boek is me voldoende.”. 
 
Verdiep u rechtstreeks met het lezen van het evangelie 
In een tijd van verwarring is dit de veiligste weg om niet te 
verdwalen in geniepig verborgen ketterijen ! 
 
De ononderbroken ketting 
“Er is een ononderbroken keten van het leven van de Kerk, van de 
verkondiging van God, van de viering van de sacramenten, die ons 
bereikt en die we Traditie noemen. Zij geeft ons de garantie dat 
wat wij geloven de oorspronkelijke boodschap van Christus is, 
verkondigd door de apostelen. De kern van de oerverkondiging is 
de gebeurtenis van de dood en verrijzenis van de Heer, waaruit het 
hele geloofspatrimonium ontspringt. Het Concilie zegt: “De 
apostolische verkondiging, die vooral tot uitdrukking komt in de 
geïnspireerde boeken, moet door een ononderbroken opeenvolging 
bewaard worden tot aan de voleinding der tijden”. (Const. dogm. 
Dei Verbum, n. 8). Op deze manier, omdat de Heilige Schrift het 
Woord van God bevat, bewaart de Traditie van de Kerk het trouw 
en brengt het over, zodat mensen van elke tijd toegang hebben tot 
de immense bronnen ervan en verrijkt kunnen worden door de 
schatten van genade. Op deze manier “ bestendigt de Kerk in haar 
Leer, haar leven en haar eredienst, alles wat zij zelf is, alles wat zij 
gelooft”  (ibid.). 
              Uit: Joseph Ratzinger Benoit XVI Ecrits fondamentaux p.31 
 
“In een wereld die verandert en hoe langer hoe meer gefixeerd is 
op materiele zaken moeten we opnieuw de mysterieuze 
aanwezigheid van de verrezen Heer leren begrijpen.”  
Une brève Histoire..p.155  Uwe M.Lang -vertaling E.H. JP Herman 
 
 



 
In onze kapel 
 
Nu zondag 21 januari :  H. Mis om 12 uur ! 
 
Spijtig genoeg zullen er begin februari geen H. Missen zijn in onze 
kapel . 
Wel een H. Mis zijn op zondag 18 februari om 12 u, eerste 
zondag van de Vasten.  
Dan zullen we ook ons Broederlijk Delen-diner houden. Meer 
hierover in onze volgende blaadjes. 
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