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Zestiende zondag na Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Efeziérs 3, 13 - 21
Evangelie : H. Lucas 14,111

Al wie zichzelf verheft zal vernederd worden, en wie zichzelf
vernedert zal verheven worden (Lc. 14,11).

Het Evangelie van deze zondag situeert zich tijdens een maaltijd bij
een overste van de farizeeén. Jezus ziet hoe de gasten de ereplaatsen
zoeken, en Hij vertelt een gelijkenis die diep raakt: kies de laatste
plaats, verneder u vrijwillig, opdat God u verheft. Deze les is geen
eenvoudige etiquette, maar een ware school van christelijk leven: de
nederigheid opent de deur van het Koninkrijk.

De Heer openbaart ons hier de logica van zijn Hart. De wereld zoekt
eer, aanzien en prestige; maar in het Evangelie is het
omgekeerd: Wie zichzelf vernedert zal verheven worden .
Nederigheid is niet slechts een menselijke inspanning, maar een
deelname aan de zelfvernedering van Christus, die zich vernederde
tot de dood, ja, de dood aan het kruis (Fil. 2,8).

In het Epistel (Ef. 3,13-21) laat de heilige Paulus ons dit mysterie
vanuit een ander perspectief zien: Gods grootheid wordt
geopenbaard in de liefde, en die liefde wortelt en bevestigt ons.
Nederigheid doet geen afbreuk aan de ware waardigheid,
integendeel: zij maakt ons geschikt om de volheid van God te
ontvangen. Hoe dieper wij in waarheid afdalen in onszelf, hoe meer
God ons kan vervullen met zijn genade.

De liturgie van deze zondag spoort ons dus aan om de laatste plaats
te zoeken: in onze gezinnen, onze gemeenschappen, ons
parochieleven. Laten wij leren dienen in plaats van op te vallen,
liethebben in plaats van te schitteren. Zo zullen wij Christus

navolgen, zachtmoedig en nederig van hart, en de ware vreugde
vinden die God voor de kleinen en de nederigen bereidt.

Meditatie

Wie de eerste plaats zoekt, sluit zijn hart; wie de laatste kiest, opent
zich voor God. Jezus nam zelf de laatste plaats aan het kruis, en
daarom is Hij verheven boven alles. Willen wij delen in zijn
heerlijkheid, laten wij dan nu reeds leren Hem te volgen in de
nederigheid. Met dank aan E. H. Herman voor deze tekst

H. Missen in onze kapel

* Zaterdag 27 september
H. Mis om 8 uur

* Zondag 28 september
H. Mis om 10 uur

Na de H. Mis
*1s de nieuwe ““ Kalender 2026” te koop : 12 euro
bij aankoop van 5 exemplaren :10% korting
*kan men in de zaal een en ander uitzoeken en gratis meenemen
Volgende H. Mis in onze kapel is ons nu nog niet bekend.

Dank aan Marleen, Monique, Ilse en Sophie voor hun hulp de
voorbije dagen.

En... een proficiat aan Jozef voor de geslaagde mooie lay-out van
onze nieuwe kalender 2026 !

U vindt in de kalender heel wat “catechese” terug over o.a. het
verloop van- en de houdingen van de priester- tijdens de H. Mis.
Ook een pagina over de Zeven Sacramenten .

De Traditie redt de Kerk van Christus !
Bljjf trouw aan de Traditie: de ene, heilige, katholieke en
apostolische Kerk !

HUIZE Pastor Bonus vzw Kapelsesteenweg 208 ¢ 2930 Brasschaat
T:00(32) 03 645 14 67 + gsm 0483 28 94 81

E: foyer.marthe.robin@skynet.be info@huizemartherobin.net
www.huizemartherobin.net ~www.facebook.com/huizemartherobin







