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Vijftiende zondag na Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Efeziérs 4,1-6
Evangelie : H. Mattheus 22 , 34 - 46

Jongeman, Ik zeg u: sta op (Lc. 7,14).

Het Evangelie van deze zondag toont ons een aangrijpende scéne:
Jezus ontmoet de rouwstoet van de enige zoon van de weduwe van
Nain. Alles lijkt verloren: een gebroken moeder, een gestorven kind,
een menigte die huilt zonder hoop. Maar Christus, diep bewogen
door medelijden, komt dichterbij, raakt de lijkbaar aan en geeft door
de kracht van zijn woord het leven terug aan de jongeman.
Dan verheerlijkten allen God en zeiden: Een groot profeet is onder
ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht.

Dit wonder openbaart allereerst de barmhartigheid van de Heer. Hij
blijft niet onverschillig tegenover onze tranen: zijn Hart wordt
geraakt en buigt zich naar onze noden. Maar vooral laat het zijn
goddelijke macht zien: Hij alleen, Heer van leven en dood, kan de
ketenen van het graf verbreken. Deze opwekking kondigt reeds zijn
eigen verrijzenis aan, en ook de onze op de laatste dag.

Geestelijk gezien stelt deze jongeman het zondige hart voor, dat het
leven van de genade verloren heeft. De hand van Christus op de
lijkbaar is het teken van de sacramentele genade die ons vandaag nog
raakt. Zijn woord — Jongeman, sta op — klinkt door in de absolutie
van de biecht, in de oproep tot bekering, in de uitnodiging om
opnieuw de weg van de heiligheid te gaan.

Het Epistel (Gal. 5,25-26; 6,1-10) geeft ons het vervolg: Indien wij
leven door de Geest, laten wij dan ook wandelen volgens de Geest .
Met andere woorden: het nieuwe leven dat Christus ons schenkt,
moet vruchten dragen van liefde, zachtmoedigheid en volharding. De
heilige Paulus spoort ons aan om niet moe te worden het goede te

doen, want de christen die leeft door de Geest verspreidt het licht van
God rondom zich.

De liturgie van deze zondag verenigt dus de beschouwing van
Christus, de Redder, Overwinnaar van de dood, met de oproep om te
leven als her-borenen. Bij elke H.Mis geeft de Heer ons opnieuw het
leven: zijn genade richt ons op, zijn Lichaam sterkt ons, zijn Geest
bezielt ons. Zoals de jongeman van Nain, laten wij opstaan en Hem
volgen, in vreugde en dankbaarheid.

Meditatie

Christus nadert onze innerlijke doodskisten, daar waar de dood van
de zonde ons gevangen houdt. Zoals tot de zoon van de weduwe van
Nain zegt Hij tot ons: « Jongeman, Ik zeg u, sta op ». Laten wij
durven geloven in de kracht van zijn woord: het geeft leven, het
opent een weg, het ontsteekt vreugde. Laten wij opstaan om achter

Hem te gaan, levend door zijn Geest.
Tekst bezorgd door E. H. J.P. Herman

H. Missen in onze kapel
* Zondag 21 september is er geen H. Mis in onze kapel

* Zondag 28 september is er een H. Mis om 10 uur in onze kapel
Onze nieuwe” Kalender 2026 is te koop na de H. Mis

De Traditie redt de Kerk van Christus !
Blijjf trouw aan de Traditie: de Kerk en de Leer van de Kerk van
Christus
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