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Zondag 22 september 
  Achttiende zondag na Pinksteren 

 
Epistel : H. Paulus aan de Korinthiërs I ; 1 , 4 - 8 
Evangelie : H. Mattheus  9 , 1 - 8 
 
Alle gezangen van deze H. Mis, ontleend aan een oude 
inwijdingsliturgie, verwijzen naar de wijding van een kerk: ze 
drukken de vreugde uit van het christelijke volk dat het enige 
offer kan brengen dat hen waardig is.  
In de brief dankt de heilige Paulus voor alle weldaden die de 
christelijke roeping op aarde al inhoudt, terwijl hij wacht op de 
wederkomst van Christus om ons samen met hem binnen te 
leiden in de hemelse stad.  
De genezing van de verlamde en de vergeving van zijn zonden 
herinneren ons in het evangelie aan de omstandigheden van 
menselijke zwakheid en goddelijke barmhartigheid waarin 
onze reis naar God hier op aarde, binnen de Kerk, wordt 
voortgezet. 
 
Meditatie 
Vier mensen leiden een verlamde naar Jezus op een 
draagberrie. Hij ziet hun geloof en zegt tegen de verlamde: 
“Uw zonden zijn u vergeven”. Daarmee geeft Jezus aan dat Hij 
in de eerste plaats de geest wil genezen.  
De verlamde is het beeld van ieder mens, die door de zonde 
wordt belemmerd om vrij te zijn in zijn bewegingen, om de 
weg van goedheid te bewandelen, om het beste van zichzelf te 
geven.  
In feite houdt het kwaad, door zich in de ziel te nestelen, de 
mens gevangen in de banden van leugens, woede, afgunst en 
andere zonden, en verlamt het hem beetje bij beetje. Daarom 
zegt Jezus, tot schande van de aanwezige schriftgeleerden, 
eerst “uw zonden zijn vergeven” en voegt pas daarna, om het 
gezag te bewijzen dat God Hem gegeven heeft om zonden te 

vergeven, eraan toe: “Sta op, neem uw mat op en ga naar huis” 
en geneest Hij de verlamde volledig.  
De boodschap is duidelijk: de mens, verlamd door de zonde, 
heeft Gods barmhartigheid nodig, die Christus hem kwam 
geven, zodat, genezen in zijn hart, zijn hele bestaan weer tot 
bloei kan komen.   – Paus Benedictus XVI  
                                            ( tekst bezorgd door Pater JP Herman) 
 
 
Eerstvolgende H. Mis in onze kapel is op zondag 13 oktober; 
Dus, nu zondag 22 september is er hier geen H. Mis . 
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