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Zeventiende zondag na Pinksteren

Epistel : Paulus aan de Efeziérs 4,1 -6
Evangelie : H. Mattheus 22,34 — 46

"Gij zult de Heer, uw God, liethebben; gij zult uw naaste
liethebben". Liefde is het grote gebod; God en je broeders en zusters
liethebben is het geheel van de Wet en de Profeten: het Evangelie
van vandaag herinnert ons hieraan.

In een brief waarin hij de plicht van broederlijke naastenliefde
verkondigt, geeft Sint Paulus er geen andere grondslag aan: "U bent
allen geroepen tot €één hoop. Er is één Heer, ¢én geloof, één doop; er
is €én God en Vader van allen...". Geloof in God, die zichzelf
meedeelt aan mensen en hen oproept tot dezelfde bovennatuurlijke
bestemming, is de basis van christelijke naastenliefde.

MEDITATIE

Om God zeer lief te hebben in de hemel, moeten we Hem eerst zeer
liethebben op aarde. De mate van onze liefde voor God aan het einde
van ons leven zal de maatstaf zijn voor onze liefde voor God in de
eeuwigheid.

Willen we de zekerheid verwerven dat we ons in het huidige leven
nooit meer van dit Soevereine Goed zullen afscheiden?

Laten we Hem meer en meer omhelzen door de banden van onze
liefde, en tot Hem zeggen met de Bruid uit het Hooglied: Ik heb
Hem gevonden die mijn hart lietheeft; ik heb Hem vastgegrepen en
zal Hem niet laten gaan.

Hoe greep de heilige Bruid haar Geliefde? "Het is met de armen van
de liefde dat we God grijpen", antwoordt de heilige Ambrosius.
Gelukkig zijn zij die kunnen uitroepen met de heilige Paulus: "Laat
de rijken hun rijkdommen bezitten, laat de koningen hun
koninkrijken bezitten: onze glorie, onze rijkdom en ons koninkrijk is
Christus! En met Sint Ignatius: "Geef me alleen uw liefde en uw

genade, ik ben rijk genoeg". Moge ik U liethebben en door U
bemind worden; ik verlang en heb niets anders verlangd.
Heilige Alfons Maria van Liguori,
Verhandeling voor de noveen van Kerstmis

Synodaliteit nieuws

Bisschop Joseph Strickland blijf vechten tegen de globalistische
Vaticaanse krachten die erop uit zijn de traditie te verpletteren en de
waarheid te verwarren allemaal voorafgaand aan de ketterse synode
van paus Franciscus over synodaliteit. Over de hele wereld luidt de
noodklok bij gelovige katholieken die inzien dat de LGBT- radikalen
van plan zijn het katholisisme te vernietigen. De toestand bereikt
koortshoogte, maar trouwe katholicke geestelijken en online
culturele leiders hebben zich verenigd in één klinkende boodschap :
red de duidelijkheid van de Leer van de Katholieke Kerk voordat het
te laat is. Uit Lifesitenews ,
22/09/ 2023

“De paus is in de Kerk de persoon met de minste vrijheid. Zijn gezag
is beperkt omdat hij enkel de administrator is van iets wat hem niet
toebehoort, maar dat toebehoort aan Christus.

De paus is dus de laatste persoon in de Kerk die kan zeggen: “ Nu
doe ik, wat ik wil !” Bisschop
Schneider

“Zeg aan jezelf altijd weer opnieuw: wat er ook gebeure, God bemint
mij. En voeg er dan aan toe: en ik wil proberen Hem ook te
beminnen.”

Fulton Sheen
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