FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 35- 2024
Zondag 1 september
Vijftiende zondag na Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Galaten 5,25 - 26 ;6,1 - 10
Evangelie : H. Lucas 7,11 - 16

De liturgie van deze zondag is doordrongen van de
gevoelens van vertrouwen die de Kerk bezielen in haar
gebed. De lofzangen van de Mis van vandaag zijn
kreten om goddelijke barmhartigheid, maar waar
dankzegging zich mengt met smeekbeden, zo groot is
de zekerheid dat God niet kan falen zijn volk te horen.
Het evangelie herinnert aan de oneindige goedheid
van Christus. Het barst los, menselijk en goddelijk, in
deze verrijzenis van de zoon van de weduwe van Naim,
symbool van zoveel verrijzenissen die de Kerk verkrijgt
voor haar kinderen die begraven zijn in de dood van de
zonde.

MEDITATIE

Goddelijke barmhartigheid geeft snel toe aan het
unieke gekreun dat haar heeft gebroken... Het lijkt mij
dat deze weduwe, omringd door tranen de verrijzenis
van een zoon, jong en uniek. Zij is het grafbeeld en zelfs
in het graf verkrijgt zij het om de jongeren van de
wereld weer tot leven te roepen... Want op het woord
van God worden de doden opgewekt, ze vinden hun
stem terug en de moeder haalt haar zoon terug; hij
wordt teruggeroepen uit het graf, hij wordt uit het graf
gerukt. Wat is dit graf voor jou, als het niet je slechte
gedrag is? Jouw graf is jouw gebrek aan geloof...
Luister dus naar het woord van God. En als je zonde te

ernstig is om door de tranen van je boetedoening te
worden weggewassen, laat dan de tranen van je
moeder, de Kerk, voor je tussenbeide komen... Zij
bemiddelt voor elk van haar kinderen, als voor zoveel
enige zonen. Ze bemiddelt voor elk van haar kinderen,
als voor zovele enige zonen. Ze is inderdaad vol
medelijden en voelt een geestelijke pijn die helemaal
moederlijk is als ze ziet hoe haar kinderen door de
zonde de dood in worden gesleurd.

Sint Ambrosius, Traktaat over Sint Lucas

Volgende Heilige Mis in onze kapel:
Zondag 15 september om 12.15 uur

Aan allen een goede start in dit nieuwe school- en
werkjaar ! Met de genade van God !

Bid voor onze zieken !
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