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15 augustus en zondag 18 augustus

Hemelopneming van de Heilige Maagd Maria

Epistel : Boek Judith 13, 22 — 25 ; 15, 10
Evangelie : H. Lucas 1,41 - 50

Op 1 november 1950 stelde paus Pius XII het dogma van de
Tenhemelopneming vast. Daarmee verkondigde hij plechtig dat
het geloof dat de Heilige Maagd Maria aan het einde van haar
aardse leven met lichaam en ziel werd opgewekt in de glorie van
de hemel, op grond van haar goddelijke moederschap. Om elke
onzekerheid te vermijden, heeft de paus afgezien van het
specificeren van de wijze en het feit van Maria's Hemelvaart,
lichaam en ziel, in de glorie van de hemel, wat het onderwerp is
van de definitie. De Mis van het feest belicht de Assumptie zelf,
beschreven door de Apocalyps (introit), in de koningsdochter
gekleed in een mantel, de zegevierende vijand van de duivel
(offertorium). Het past op haar in de Tenhemelopneming de
bekroning toe van alle heerlijkheden die voortvloeien uit het
Magnificat (evangelie). De gebeden stellen ons in staat God van
boven te vragen, de gezegende verrijzenis te bereiken en Zijn
heerlijkheid in de hemel te delen. Maria Hemelvaart wordt in de
liturgie vereerd sinds de 6e eeuw in het Oosten en in Rome sinds
de 7e eeuw. In Jeruzalem, Constantinopel en Rome werd een
processie georganiseerd ter ere van de Maagd. In Frankrijk
herdenkt de processie, die plaatsvindt op 15 augustus na de
vespers, de toewijding van het land aan de Heilige Maagd door
Lodewijk XIII in 1638.

Meditatie

Na Christus' Hemelvaart verbleef de Heilige Maagd ongeveer
twintig jaar op aarde. In die tijd was zij een tedere moeder voor
de pasgeboren Kerk, een koningin voor de apostelen en een
toevluchtsoord, een troosteres en een voortdurende hulp voor



alle gelovigen. Nooit was er op aarde een grotere ziel dan de
Moeder van God.

Noch was er ooit een ziel zo verborgen, zo onbekend, zo
verloren. Maar op de dag van haar tenhemelopneming vond
God haar, riep haar tot zich, verheerlijkte haar in de hemel en
verheerlijkte haar op aarde. Maria is in de hemel en wij zijn op
aarde. Van hieruit bidden we tot haar; van daaraf houdt ze van
ons. O, als ze toch eens vanuit de hemel op ons zou neerkijken,
ons vanuit de hemel zou bezoeken en vanuit de hemel de aarde
weer zou zien! Wie zou de Heilige Maagd niet willen zien? En
toch zou ik liever door haar gezien worden dan haar zelf te zien.
Kunt u mij zien vanuit de hemel, o Moeder van God? Kunt u mijn
ziel zien? En als u die ziet, wat zegt u dan? Wat vind je ervan?
Wat wens je ervoor? Wat vraag je aan Jezus? O Moeder, je ziet
mijn ziel, je ziet de fout die gecorrigeerd moet worden, de wond
die genezen moet worden, de deugd die verworven moet worden.
Help me, geliefde moeder; er zal nog meer van u gehouden
worden als u zich inzet om mij beter te maken

Zondag 18 augustus , 13de zondag na Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Galaten 3, 16 - 22
Evangelie : H. Lucas 17,11 - 19

"Het is het geloof dat redt”: een bekende uitdrukking van de
ervaringswaarheid. Op het niveau van het christelijke leven, waar
het vandaan komt, is het de indringende bevestiging van een
essenti€le waarheid: ware verlossing, de verlossing die ons redt
voor het eeuwige leven, kan alleen van God komen; het is een
goddelijk werk waarin we moeten geloven.

Zoals Mis van deze zondag ons eraan herinnert, rust al onze hoop
op de vervulling van de beloften, die in slechts één belofte kunnen
worden samengevat. Als we ons vermenigvuldigen als de sterren
aan de hemel, als het zand van de zee, en de goddelijke beloften
leiden naar Christus; er is niemand die gered kan worden zonder
Hem. Geloof in Christus, geloof in de goddelijke beloften, dat is
wat we moeten hebben, maar een overtuiging gebaseerd op het



verbond: God heeft het op zich genomen om de mensheid in Zijn
Zoon te redden. Zelfs in de praktijk van de geboden moet ons hele
leven een antwoord zijn aan God die ons redt, een instemming
met zijn liefde, een aanhankelijkheid aan Christus.

Meditatie
Wandel in liefde", roept Sint-Paulus ons toe, "zoals Jezus
Christus, onze leermeester, ons goddelijk model, is Jezus. Hij
heeft liefgehad; uit liefde brengt Hij ons naar de hemel. Uit liefde
komt Hij naar de kribbe, uit liefde draagt Hij het kruis, uit liefde
wordt Hij door het kruis gedragen, uit liefde sterft Hij, uit liefde
valt Hij in slaap in het graf, uit liefde leeft Hij weer, uit liefde
stijgt Hij weer op naar de hemel, uit liefde blijft Hij bij ons in
deH. Eucharistie, uit liefde lacht Hij in ons hart: o, wat wandelde
Hij in liefde! Heer Jezus, neem mij met U mee; met U wil ik
wandelen in liefde; met U ga ik waarheen U wilt, want met U zal
tk bemind worden en met U zal ik leren liefhebben Heer Jezus,
laat ons niet langer gescheiden zijn en laat ons wandelen in
liefde.

Pater Emmanuel, Meditatie- dank Pater Herman

H. Missen in onze kapel
-Donderdag 15 augustus H. Mis om 10 uur

Aandacht!
De priester zal , naar traditie in bepaalde landen, bloemen en
fruit zegenen ! U kan dus bloemen en fruit meebrengen en laten
zegenen !
Ook de moeders, en wie de naam Maria dragen, zullen een
bijzondere zegen ontvangen.
Na de H. Mis drinken we samen met de priester een glaasje .

-Vrijdag en zaterdag H. Mis om 9 uur
-Zondag 18 augustus H. Mis om 10 uur
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