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Zondag 17 augustus 

Tiende zondag na Pinksteren 
 

Epistel : H. Paulus aan de Koriethiërs: 12 , 2 – 11 
Evangelie : H. Lucas 18 , 9 - 14 
 
De liturgie van deze tiende zondag na Pinksteren waarschuwt ons 
voor geestelijke hoogmoed en nodigt ons uit tot de ware nederigheid 
die God behaagt. Het Evangelie (Lc 18, 9-14) vertelt de parabel van 
de Farizeeër en de tollenaar: twee mannen gaan naar de tempel om te 
bidden, maar alleen de tollenaar gaat gerechtvaardigd naar huis 
terug, omdat hij zich voor God heeft vernederd. 
 
De Farizeeër stelt de ziel voor die tevreden is met zichzelf, die haar 
goede werken opsomt en meent zichzelf te kunnen rechtvaardigen 
door eigen verdiensten. Hij vergelijkt zich met anderen, hij minacht, 
hij roemt. Zijn hart blijft gesloten voor de genade, want hij beseft 
zijn ellende niet. De tollenaar daarentegen durft zijn ogen niet eens 
naar de hemel op te heffen. Hij slaat zich op de borst en zegt: Heer, 
wees mij, zondaar, genadig. Zijn nederig en oprecht gebed stijgt 
onmiddellijk op tot God. 
 
De liturgie van vandaag onderstreept dit contrast. Het Introitus zingt: 
Toen ik tot de Heer riep, verhoorde Hij mijn gebed. Dat is de stem 
van de arme die smeekt, en die God verhoort. Het Offertorium 
herneemt de smeekbede van de psalm: Ik heb U aangeroepen, Heer, 
want Gij verhoort mij. Heel de Mis weerklinkt in de houding van de 
tollenaar, voorbeeld van het ware christelijke gebed. 
 
Sint-Paulus herinnert ons in het Epistel (1 Kor 12) eraan dat alle 
genaden voortkomen uit de ene Geest. Geen enkel lid van de Kerk 
kan zich boven de ander verheffen: alles is gave, alles is genade, en 
de verscheidenheid van charisma’s moet gericht zijn op de opbouw 
van het Lichaam van Christus. 
 

Deze zondag leert de Kerk ons dat de eerste gesteltenis voor het 
gebed nederigheid is. Wij hebben niets dat wij niet ontvangen 
hebben, en juist door onze ellende te erkennen, openen wij ons voor 
Gods barmhartigheid. Laten wij ons dus tot de Heer wenden met het 
verbrijzelde hart van de tollenaar, en wij zullen gerechtvaardigd 
worden, want God weerstaat de hoogmoedigen, maar aan de 
nederigen geeft Hij genade (Jak 4, 6). 
                                              Tekst bezorgd door E. H. JP Herman 
 
H. Missen in onze kapel 
 *Zondag 17 augustus 
   H. Mis om 10 uur 
 
*Maandag 18 augustus  
   H. Mis om 8 uur 
*Dinsdag 19 augustus 
   H. Mis om 8 uur 
*Woensdag 20 augustus 
   H. Mis om 8 uur 
 
Geen H. Missen op  
   donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 augustus  
Geen H. Mis op  
   Zondag 24 juli  
 
Opnieuw H. Missen in onze kapel vanaf  donderdag 29 augustus 
Hiervoor een zeer bijzondere dank aan E. H. Jean-Pierre Herman, 
onze ‘pater Herman’! -(IBP) 
 
De Traditie redt de Kerk van Christus !   
Blijf trouw aan de Traditie: de Kerk en de Leer van de Kerk van 
Christus 
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