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Zondag 6 augustus 
Gedaanteverandering van de Heer 

Epistel : Paulus aan de Romeinen 8, 12 - 17 
Evangelie : H. Lucas 16, 1 - 9 
Dit feest kwam reeds vroeg in de Oosterse Kerk als één van de 
voornaamste feesten gevierd. In de Middeleeuwen kwam het ook in het 
Westen in gebruik. Paus Callistus III heeft het na de overwinning op de 
muzelmannen bij Belgrado (1457) op  de 6de augustus in de kalender voor 
de hele Kerk opgenomen. 
 
Twee keuzen -Naar een tekst van Mgr Vigano - 20 juli 
Zullen de trouwe priesters en bisschoppen die naar de ketterse 
aanpassing van het geloof door Rome  terugkeren om in stilte te 
lijden of zullen zij opstaan en het verraad van de katholieke waarheid 
aan de kaak stellen. Zullen zij gedwongen worden om hun post te 
verlaten en het priesterambt clandestien -of op zijn minst in 
schijnbare canonieke onregelmatigheid-  uit te oefenen ? Met de 
benoeming van Tucho Fernandez als hoofd van de Congregatie voor 
het geloof, na de afzetting van de trouwe Mgr Müller, lijken vele 
ketterijen agressief de waarheid te verdringen. 
Alles wat de Santa Marta-sekte voortbrengt, is bedrog: de vermeende 
'democratisering' van de synode over synodaliteit, waarin de vragen 
die aan de lokale gemeenschappen worden voorgelegd zo worden 
geformuleerd dat de gewenste antwoorden worden verkregen, altijd 
volgens een precieze subversieve opzet die vertrekt bij de paus. De 
betrokkenheid van vrouwen aan het altaar is in strijd met de wil van 
onze Heer en geen enkele macht, hoe tiranniek en autoritair ook, kan 
de kwestie van het sacrament van de heilige wijding veranderen. De 
‘knipogen’ van prelaten en 32 geestelijken naar de ondeugden en 
levensstijl van de zogenaamde "LGBTQ-gemeenschap" zijn een 
schandalige misleiding: ze gebruiken de zwakheden van leken die 
misleid zijn door de woke-ideologie om hun persoonlijke zonden te 
legitimeren.  
 

De huidige crisis is de straf waarmee de Heer de Kerk en de wereld 
straft voor de ontrouw van Zijn Dienaren en van de heersers van de 
Volkeren. Laten we deze plaag zien als het ernstige gebaar van een 
Vader die te lang beledigd is geweest, maar die ons toch wil redden. 
Bekering is de enige mogelijke weg: laten we teruggaan naar God, 
voordat barmhartigheid plaatsmaakt voor gerechtigheid. 
 
Voorlopig vanaf 5 augustus  geen H. Missen in onze kapel 
Spijtig, maar tot hiertoe zullen er in de maand augustus geen H. 
Missen zijn in onze kapel… Zodra  er beter nieuws is, wordt u 
onmiddellijk verwittigd. 
 
Doe uw best om naar een Traditionele Latijnse Mis te gaan.  
Wees waakzaam en niet eigenwijs wanneer het gaat over 
boodschappen waarin verbloemde ketterijen staan die wij als leken 
niet altijd onderscheiden van de waarheid!  
Weet dat de duivel de aap van God is en ook voorspellingen en 
wonderen kan verrichten.  
Hou u aan de H. Schrift en de Traditie. 
Hou u aan de traditionele gebeden van de Kerk: het Onze Vader, 
gebed dat Jezus ons leerde; het Weesgegroet dat evangelisch is en 
waarvan het tweede deel door de kerk eraan werd toegevoegd.  
Bid dikwijls het gebed dat glorie brengt aan de H. Drie-eenheid en 
bid ook veel het gebed voor bescherming van de Aartsengel Michaël. 
Probeer de hele dag door bewust in  Gods aanwezigheid te leven 
door uw werk, tijdens uw ontspanning..; dan wordt uw dag één 
voortdurend ononderbroken gebed. 
 
Bidden is uw ziel verheffen tot God.  
Bidden kan ook zonder omhaal van woorden, zelfs helemaal zonder 
woorden… 
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