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Zondag 10 augustus 
 

Negende zondag na Pinksteren 
 

Epistel : H. Paulus aan de KorinthI ; I ; 10, 6 – 13 
Evangelie : H. Lucas 19 , 41 - 47 
 
Jezus weende over Jeruzalem 
Och, als ook gij op deze dag zou inzien wat u tot vrede strekt! 
(Lucas 19, 42) 
 
Het Evangelie van deze zondag toont ons een aangrijpend tafereel: 
Jezus weent. Wanneer Hij Jeruzalem nadert, houdt Hij stil, kijkt naar 
de heilige stad en barst in tranen uit. Waarom? Omdat deze stad, 
uitverkoren door God, de tijd van haar bezoeking niet herkent. Zij 
sluit haar hart voor de genade. Christus voorziet het komende  
oordeel, maar zijn tranen zijn geen uiting van woede: het zijn de 
tranen van een God die gekwetst is door de ondankbaarheid van zijn 
kinderen. 
 
Jeruzalem is het beeld van onze ziel, van onze gezinnen, van de 
Kerk, van onze volkeren. God bezoekt ons, spreekt tot ons, 
waarschuwt ons... maar Hij dwingt ons niet. Hij weent om onze 
weigeringen, onze onverschilligheid, onze zonden — niet uit zwakte, 
maar uit liefde. 
 
Daarna gaat de Heer de tempel binnen en jaagt de handelaars weg. 
Deze krachtige daad toont dat ware liefde geen heiligschennis duldt. 
Wat Jezus deed met de stenen tempel, wil Hij ook doen met de 
tempel van onze ziel. Hij wil reinigen, orde brengen, het gebed 
herstellen. 
 
En wij, herkennen wij zijn bezoekingen? De Heilige Mis, de 
sacramenten, beproevingen, innerlijke oproepen tot bekering — het 
zijn allemaal bezoeken van de Heer. Maar wat doen wij met deze 
genaden? Laat het uur van God niet voorbijgaan zonder vrucht! 

 
Ook vandaag weent Christus over zoveel zielen, over lege kerken, 
over gezinnen die het geloof verloren hebben. En toch: als één ziel 
zich tot Hem keert met geloof, verheugt Hij zich en vergeeft. Zijn 
liefde kent geen vermoeidheid. 
 
Laten we, in de school van de heilige Maagd Maria, de genade 
vragen van een aandachtig en gereinigd hart, trouw aan de stem van 
de Heer. Moge onze ziel dat nieuwe Jeruzalem worden, bereid om de 
Koning der glorie te ontvangen. 
 
Overweging voor deze week : 
Luistert heden naar zijn stem, weest niet halsstarrig. -Psalm 94 (95), 8 
 
H. Missen in onze kapel 
*Maandag 11, dinsdag, woensdag, donderdag14 aug. 
 H. Mis om 8 uur 
*Vrijdag 15 augustus:  
 Hoogfeest : Maria-ten -Hemelopneming 
 H. Mis om 10 uur 
*Zaterdag 16 augustus  
 H. Mis om 10 uur 
*Zondag 17 augustus: 
 H. Mis om 10 uur 
 
Moederkensdag 
Sinds vele jaren viert Antwerpen op 15 augustus  “moederkensdag “ 
Na de Mis op 15 augustus zetten we onze moeders  in de bloemekens 
 
Een zeer bijzondere dank aan E. H. Jean-Pierre Herman, onze ‘pater 
Herman’! -(IBP) voor de dagelijkse Mis die we kunnen bijwonen. 
 
De Heilige Mis is het hart van ons geloof !  
De Traditie redt de Kerk van Christus !  Blijf trouw aan de Traditie: 
de Kerk en de Leer van de Kerk van Christus 
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