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Zondag 28 juli 
  Tiende zondag na Pinksteren 

 
Epistel : H. Paulus aan de Korinthiërs I ; 12 , 2 - 11 
Evangelie : H. Lucas 18 , 9 - 14 
 
De gaven die we van God hebben ontvangen, komen niet van 
onszelf, maar van de Geest van God. Ze moeten gebruikt 
worden in dienst van de Kerk en onze broeders en zusters, in 
een geest van nederigheid.  De gelijkenis van de Farizeeër en 
de Publieke Man benadrukt treffend dat we niets hebben om 
over op te scheppen. Er zijn twee klassen van mensen," zei 
Pascal: de heiligen die zichzelf schuldig achten aan alle fouten 
en de zondaars die zichzelf schuldig achten aan niets; de 
eersten zijn nederig en God zal hen verheffen door hen te 
verheerlijken; de tweeden zijn trots en Hij zal hen vernederen 
door hen te straffen. Nog diepgaander definieerde de heilige 
Irenaeus de mens als "de vergaarbak van goddelijke gaven". 
God stelt zich er niet mee tevreden ons op te roepen de 
geboden te gehoorzamen; hij schenkt ons zijn Geest, die onze 
ziel verandert en bezielt met christelijke gevoelens. 
MEDITATIE 
Als je groot wilt zijn, wees er dan niet trots op zoals de 
Farizeeër in de gelijkenis, dan zul je echt groot zijn; geloof dat 
je geen verdienste hebt, dan zul je wat hebben. De tollenaar 
daarentegen erkende dat hij een zondaar was en werd zo 
rechtvaardig; hoeveel te meer zal de rechtvaardige die erkent 
dat hij een zondaar is zijn rechtvaardigheid en zijn verdiensten 
zien toenemen! Want nederigheid maakt de zondaar 
rechtvaardig, omdat hij de waarheid van zijn leven erkent; en 
in de ziel van de rechtvaardige werkt ware nederigheid nog 
krachtiger. 
Verlies dus niet in ijdele roem de vrucht van je arbeid, het loon 
van je arbeid, de beloning voor de arbeid van je leven. God 
weet beter dan jij wat voor goeds je doet. Een eenvoudig glas 
vers water wordt beloond; God aanvaardt de kleinste aalmoes, 

of als je niets kunt geven, zelfs een zucht van medelijden. Hij 
aanvaardt alles, onthoudt alles en geeft het je honderdvoudig 
terug. 
Laten we dus ophouden onze verdiensten te tellen en ermee te 
pronken. Als we over onze verdiensten zingen, zullen we niet 
door God geprezen worden. Laten we in plaats daarvan 
kreunen over onze ellende en God zal ons verheffen in de ogen 
van anderen. Hij wil niet dat de vrucht van onze arbeid 
verloren gaat; in zijn vurige liefde wil hij onze kleinste daden 
bekronen; hij zoekt elke gelegenheid om ons van de hel te 
verlossen.                     Johannes Chrysostom, Homilieën over Mattheüs 
 
Vele jonge mensen 
Op zondag 21 juli: in onze traditionele H.  Mis van 12 uur 
waren er zeer veel jonge mensen aanwezig.  Twe Oostenrijkers 
en 1 Duitser hebben onverwacht gezorgd voor een krachtig 
mooi gezongen H. Mis… m.b.v. hun gsm. De Kerk trekt jonge 
mensen aan overal waar men de verhevenheid van een 
traditionele heilige Mis aanbiedt. 
  
Noteer de volgende H. Missen in onze kapel   
- donderdag 1 augustus  om 9 uur  - Pater Herman 
- eerste vrijdag 2 augustus om 9 uur 
- eerste zaterdag 3 augustus om 9 uur: 
- zondag 4 augustus  om 10 uur 
- maandag 5 augustus om 9 uur 
- dinsdag 6 augustus om 9 uur  
- woensdag 7 augustus om 9 uur-  
- zondag 11 augustus om 12 uur -  Pater Schbeider 
- donderdag 15 augustus om 10 uur – Pater Markiewicz 
- vrijdag 16 augustus om 9 uur 
- zaterdag 17 augustus om 9 uur 
- zondag 18 augustus om 10 uur  
Biechten vanaf ½ uur voor iedere H. Mis ! Niet na de H. Mis 
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