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Zondag 29 juli 
 

Zevende zondag na Pinksteren 
 

Epistel : H. Paulus aan de Romeinen 6 , 19 - 23 
Evangelie : H. Mattheus 7 , 15 - 21 
 
« Aan hun vruchten zult gij hen kennen » (Mattheüs 7, 16) 
Het Evangelie van deze zondag nodigt ons uit tot een ernstig 
gewetensonderzoek. Onze Heer waarschuwt ons voor valse profeten, 
mensen die in schaapskleren tot u komen, maar van binnen 
roofzuchtige wolven zijn. En Hij geeft ons een fundamenteel 
criterium om de echtheid van een apostel, een christen, een 
gemeenschap te onderscheiden: de vruchten. 
 
Het is niet genoeg de schijn van goedheid te hebben, of zelfs de 
waarheid te verkondigen; men moet volgens het Evangelie leven en 
de vruchten voortbrengen die God van ons verwacht. Een goede 
boom draagt goede vruchten: nederigheid, zuiverheid, 
gehoorzaamheid, geduld, naastenliefde, trouw aan de Kerk en aan 
haar Traditie. Een slechte boom, hoe mooi ook zijn woorden, zal 
vroeg of laat zijn onvruchtbaarheid of verdorvenheid tonen. 
 
Onze Heer benadrukt het nog eens: het is niet voldoende om Heer, 
Heer te zeggen, maar men moet de wil van de Vader doen om het 
Koninkrijk binnen te gaan. Dat is een woord om elke dag over te 
mediteren. Te veel christenen houden zich slechts aan uiterlijkheden: 
ze gaan naar de mis, ze kennen de catechismus, maar hun leven is 
innerlijk niet omgevormd. Ze strijden niet tegen hun zonden, ze 
bidden nauwelijks, ze oefenen geen werken van barmhartigheid. 
 
Tijdens deze zondagse Mis willen wij ons tot Christus wenden in 
waarheid. Laten we Hem vragen ons hart te zuiveren, weg te nemen 
wat onvruchtbaar is, en ons te maken tot ranken aan de ware 
wijnstok, opdat we vrucht dragen  en wel in overvloed  (vgl. 
Johannes 15, 5.16). 

 
Vergeet niet: Gods oordeel zal niet gebaseerd zijn op uiterlijkheden, 
maar op daden. Het is niet genoeg goed te lijken, men moet 
rechtvaardig zijn in Gods ogen, in geloof en liefde.  
Moge de heilige Maagd Maria ons leren om ware christenen te zijn, 
geworteld in de waarheid en gevoed door de sacramenten. 
 
*Zondag 27 juli is er GEEN H. Mis in onze kapel 
 
Volgende H. Missen in onze kapel 
*Dinsdag  29 juli tot en met vrijdag 1 augustus  
  H. Mis om 8 uur 
*Zaterdag 2 augustus 
  H. Mis om 10 uur 
*Zondag 3 augustus 
  H. Mis om 10 uur 
 
Tot 7 september zal er - uitgezonderd van 21 tot 28 augustus – bijna 
alle dagen een H. Mis zijn in onze kapel.  
Voor alle zekerheid neemt u best vooraf contact op . 
 
Hiervoor een zeer bijzondere dank aan E. H. Jean-Pierre Herman, 
onze ‘pater Herman’! (IBP) 
 
De Traditie redt de Kerk van Christus !   
Blijf trouw aan de Leer van de Kerk en de Traditie.  
Dat is het essentiële om een goed christelijk leven te leiden. 
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