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Zondag 18 januari 
Tweede Zondag na Driekoningen 
 

 
Epistel : H. Paulus aan de Romeinen  12 , 6 - 16 
Evangelie : H. Johannes , 2 , 1 - 11 
 
Tweede zondag na Driekoningen – Traditioneel Romeins Missaal 
 
De liturgie van deze zondag verlengt het mysterie van Driekoningen: 
na de aanbidding door de Wijzen en het doopsel in de Jordaan 
openbaart Christus zijn heerlijkheid door zijn eerste wonder te Kana. 
Het Evangelie toont ons hoe Jezus de menselijke vreugde van het 
huwelijk heiligt en, door het teken van het water dat in wijn wordt 
veranderd, de overvloed van de messiaanse genade openbaart. 
Het Introitus verkondigt de universaliteit van het heil: Omnis terra 
adoret te, Deus — heel de aarde is geroepen de Heer te erkennen. De 
Kerk aanschouwt reeds de verspreiding van het licht van Christus tot 
aan de uiteinden der wereld. 
 
Het Epistel herinnert eraan dat de gaven verschillend zijn, maar uit 
één en dezelfde Geest voortkomen: het is dezelfde Heer die in zijn 
Kerk werkt, zoals Hij te Kana heeft gehandeld. Het wonder is niet 
louter een daad van medelijden; het is een teken, een geleidelijke 
openbaring van de goddelijkheid van Christus en van de heiligende 
kracht van zijn aanwezigheid. 
In het Evangelie verschijnt de Heilige Maagd Maria als een discrete 
en vertrouwvolle middelares: Zij beveelt niet, Zij legt de nood bloot 
en vertrouwt zich toe aan de wil van haar Zoon. Haar woord — Doet 
alles wat Hij u zeggen zal — blijft de regel van elk christelijk leven. 
 
Zo leert de liturgie ons dat Christus het menselijke niet vernietigt: 
Hij neemt het op, zuivert het en verheft het. De nieuwe wijn kondigt 
reeds de Eucharistie aan, het sacrament van het nieuwe Verbond, 
waarin de vreugde van de bruiloft uitgroeit tot eeuwige vreugde. 
 

Meditatie 
 
Heer Jezus, Gij treedt nederig binnen in een menselijke feestviering 
en Gij drukt er het zegel van uw genade op. Gij aanvaardt dat onze 
armoede — het gewone water van onze kruiken — door uw woord 
wijn van vreugde en heil wordt. 
 
Leer ons U uit te nodigen in de eenvoudige momenten van ons leven 
en nooit te denken dat onze noden U onverschillig laten. Schenk ons 
een hart dat dociel is voor de stem van uw Moeder: laat ons in alles 
trachten te doen wat Gij ons zegt, zelfs wanneer uw uur lijkt te 
vertoeven. 
 
Moge uw aanwezigheid onze lauwe harten omvormen, de vurigheid 
van ons geloof vernieuwen, en ons in het licht van Driekoningen 
leren uw verborgen heerlijkheid te herkennen in de nederige tekenen 
van de liturgie en van de sacramenten.  
 
*Zondag 18 januari: GEEN H. Mis in onze kapel 
 
H. Missen in onze kapel 
* Zondag 25 januari 
     H. Mis om 10 uur 
* Maandag 26 januari 
     H. Mis om 9 uur 
* Dinsdag 27 januari 
     H. Mis om 9 uur 
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