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Zondag 6 juli 
 

Vierde Zondag na Pinksteren 
 

Epistel : H. Paulus aan de Romeinen  8 , 18 - 23 
Evangelie : H. Lucas 5 , 1 - 11 
 
Het evangelie van deze zondag (Lucas 5, 1-11) toont ons de 
wonderbare visvangst, een lichtend verhaal dat tegelijk de 
menselijke zwakheid en de goddelijke macht openbaart. De 
apostelen hebben de hele nacht gezwoegd zonder iets te vangen. 
Maar op het woord van Christus werpen zij opnieuw hun netten uit 
— en zij vangen een overvloed aan vissen. Deze scène vat heel de 
zending van de Kerk samen: zwakke mensen, die op Gods woord 
vertrouwen en zo werktuigen van het heil worden. 
 
De heilige Ambrosius ziet in deze visvangst een beeld van de 
evangelisatie: de boot van Petrus is de Kerk; de zee is de wereld; de 
vissen zijn de zielen die God wil redden. Maar men moet 
gehoorzamen aan Christus, zelfs als alles nutteloos lijkt. Het is in 
nederige en volhardende gehoorzaamheid dat de apostolische 
vruchtbaarheid zich openbaart. 
 
De apostel Petrus, overweldigd door het wonder, valt op zijn knieën 
voor Jezus: "Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens." 
De goddelijke grootheid verplettert niet, maar verlicht onze ellende 
en verheft haar. De priester, de gelovige, elke christen die geroepen 
is om van Christus te getuigen, ervaart deze spanning: zondaar, maar 
toch geroepen. Onwaardig, maar toch uitverkoren. 
 
Deze zondag is ook een uitnodiging tot overweging van Gods 
geduld. In het  Epistel (Romeinen 8, 18-23) herinnert de heilige 
Paulus ons eraan dat de hele schepping zucht en verlangt naar de 
openbaring van de kinderen van God. De christen leeft in deze 
wereld als een visser die ’s nachts werkt, maar hij hoopt op het licht 
van de dageraad. Hij verwacht vrucht, niet uit eigen kracht, maar op 
basis van de goddelijke belofte. 

 
De liturgie van deze zondag nodigt ons uit tot een actieve hoop. Het 
net van het Evangelie wordt ook vandaag nog uitgeworpen. Het is 
midden in de beproevingen, in de nacht van de wereld, dat de kracht 
van Christus zich openbaart. "Wees niet bevreesd," zegt Hij tot 
Petrus. Ook wij moeten onze netten uitwerpen. 

Tekst bezorgd door E. H. JP Herman 
 

Volgende H. Missen in onze kapel: 
 *Donderdag 3 juli : H. Mis om 10 uur waarna Aanbidding 
 *Vrijdag 4 juli : H. Mis om 8 uur 
 *Zaterdag 5 juli: H. Mis om 10 uur 
 *Zondag 6 juli : H. Mis om,10 uur 
   Na deze H. Mis verwelkomen  wij de Braziliaanse Padre Rafaël 
   die hier reeds te gast was in het jaar 2016 
 *Maandag 7 juli: H. Mis om 8 uur 
          Dinsdag 8  en woensdag 9 juli GEEN H. Mis 
 * Donderdag 10 juli : H. Mis om 10 uur waarna Aanbidding 
 *Vrijdag 11 juli :H. Mis om 8 uur 
          Zaterdag 12 juli GEEN H. Mis 
*Zondag 13 juli: nog in vraag 
 
Tijdens de twee maanden juli en augustus zullen we vele dagen 
een H. Mis hebben in onze kapel . Hiervoor een zeer bijzondere dank 
aan E. H. Jean-Pierre Herman, onze ‘pater Herman’! -(IBP) 
 
Het Institut du Bon Pasteur  (IBP)- verheugt zich  u mee te delen 
dat zij op zaterdag 28 juni  5 priesterwijdingen en 4 wijdingen tot het 
diaconaat hadden.! 
  
God geeft priesters aan zijn Kerk voor de verkondiging van het 
Evangelie en het vieren van de sacramenten.  Wij danken God en 
blijven bidden voor roepingen overal in de wereld.   
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