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Zondag 22 juni
Zondag van Sacramentsdag

Epistel : H. Paulus aan de Korinthiérs : 1: 11, 23 - 29
Evangelie : H. Johannes 6, 56 - 59

Zondag van Sacramentsdag: loven, aanbidden, getuigen

Op deze zondag viert de Kerk met luister het hoogfeest van het
Allerheiligste Lichaam en Bloed van Christus, beter bekend als
Sacramentsdag (Féte-Dieu). Deze feestdag werd in de 13e eeuw
ingesteld naar aanleiding van de visioenen van de heilige Juliana van
Cornillon, met de steun van paus Urbanus IV. Ze ontstond uit het
verlangen om het centrale mysterie van ons geloof te verheerlijken:
de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in de
Eucharistie.

Elke Mis is een wonder: Christus is werkelijk aanwezig onder de
gedaanten van brood en wijn. Het is niet slechts een symbool of
herinnering, maar het Lichaam dat voor ons gegeven is en het Bloed
dat voor ons vergoten is, tot ons heil. Dit mysterie, dat wij bij elke
Mis aanbidden, wordt op Sacramentsdag ook in processie door de
straten gedragen, als teken dat de Eucharistie niet in het heiligdom
opgesloten mag blijven, maar moet uitstralen in ons leven en in de
wereld.

Sacramentsdag is dus een drievoudige uitnodiging:

— Loven wij Christus voor deze onuitsprekelijke gave van zijn
eucharistische tegenwoordigheid.

— Aanbidden wij in stilte deze nederige God, verborgen in de
geconsacreerde hostie.

— Getuigen wij van ons geloof, door de schoonheid van de liturgie en
de vurigheid van ons hart.

Wanneer wij de Heilige Hostie volgen in processie, is dat geen
folkloristische traditie: het is een openbare verkondiging dat God
met ons is, werkelijk aanwezig. Elk gebaar, elk gezang, elke bloem

op het pad van de processie is een uitdrukking van dit geloof dat
liefde wordt.

Moge dit feest voor onze parochies een hernieuwing zijn van
eucharistische vurigheid. Moge onze zondagse communie nooit een
gewoonte zijn, maar steeds een levende ontmoeting. En moge de
aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, in de stilte van de
kapellen, voor ieder van ons een regelmatig treffen zijn met het Hart

“O sacrum convivium, in quo Christus sumitur! “-* O heilige maal-
tijd, waarin Christus wordt ontvangen”. E.H. Jean-Pierre Herman

Zondag 22 juni in onze kapel :

* H. Mis om 10 uur

*Aanbidding van het H. Sacrament met Lof na de H. Mis
Slotzegen met het Allerheiligste rond 11.30 uur

Zondag 29 juni is er geen H. Mis in onze kapel !

Volgende H. Missen in onze kapel:
*Woensdag, 2 juli : H. Mis om 8 uur
*Donderdag 3 juli : H. Mis om 10 uur waarna
Aanbidding van het Allerheiligste tot 11.15 uur
*Vrijdag 4 juli : H. Mis om 8 uur
*Zaterdag 5 juli: H. Mis om 10 uur
*Zondag 6 juli : H. Mis om,10 uur
Na deze H. Mis verwelkomen wij de Braziliaanse Padre Rafaél
die hier reeds te gast was in het jaar 2016
*Maandag 7 juli: H. Mis om 8 uur

Tijdens de twee maanden juli en augustus zullen we vele dagen
een H. Mis hebben in onze kapel . Hiervoor een zeer bijzondere
dank aan E. H. Jean-Pierre Herman, onze ‘pater Herman’!
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