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Zondag 8 juni
Hoogfeest van Pinksteren - Zalige Hoogdag

Epistel : Handelingen der Apostelen2, 1 - 11
Evangelie : H. Johannes 14,23 - 31

Zondag 8 juni- Pinksteren — De Geest die alles vernieuwt
Vandaag viert de Kerk het hoogfeest van Pinksteren: de uitstorting
van de Heilige Geest over de apostelen en de geboorte van de Kerk.
Vijftig dagen na Pasen daalt de H. Geest neer in vurige tongen, niet
slechts als een kracht of inspiratie, maar als de derde Persoon van de
Allerheiligste Drie-eenheid, gezonden door de Verrezene om het
werk van de verlossing in de harten voort te zetten.

De liturgie van deze dag is bijzonder rijk. Het Introitus Spiritus
Domini replevit orbem terrarum roept uit: "De Geest van de Heer
vervult de aarde." Geen plek blijft onberoerd waar de H. Geest
werkzaam is. Het Epistel uit Handelingen 2 verhaalt hoe mensen van
alle talen en volkeren het Woord van God verstaan. De Geest
verenigt wat door zonde verdeeld is.

Het sequentiegebed Veni Sancte Spiritus, het zogenaamde "Gouden
Sequentie", is een van de mooiste gebeden van de Latijnse liturgie.
Het bezingt de Geest als Trooster, Licht, Gast van de ziel, en vraagt
om genezing, vrede en heiliging. Dit gebed herinnert ons eraan dat
de heiligheid niet uit onszelf komt, maar vrucht is van de H. Geest.
In het Evangelie belooft Jezus de Parakleet, de Helper, die de
apostelen zal leiden tot de volle waarheid. Diezelfde H. Geest
ontvangen wij in het Doopsel en in het Vormsel: Hij is het die ons
doet roepen "Abba, Vader", die ons de sacramenten doet begrijpen
en die ons kracht geeft om te getuigen, ook in tijden van vervolging
of onbegrip.

Pinksteren is geen afgesloten hoofdstuk, maar het begin van een
nieuw tijdperk: het tijdperk van de Kerk, het tijdperk van de H.
Geest. Elke Mis, elke rozenkrans, elk gebed dat opwelt uit een zuiver
hart is mogelijk dankzij de stille werking van de Heilige Geest.

Laat ons op deze dag vragen om een nieuw Pinksteren, in ons
persoonlijk leven, in onze gezinnen, in onze parochies. Kom, Heilige
Geest, vernieuw het aanschijn van de aarde !

Dagen in het octaaf van Pinksteren

In de traditionele liturgie is Pinksteren geen ééndagsfeest, maar een
octaaf — acht dagen van vreugde en meditatie over de gave van de
Heilige Geest. Elke dag herinnert ons eraan dat de komst van de H.
Geest geen eenmalige gebeurtenis is, maar een voortdurende bron
van leven en heiliging in de Kerk.

De H. Missen van het octaaf zijn rijk aan verwijzingen naar de
werking van de Geest: licht, vuur, wind, water, balsem — symbolen
die Zijn werk in de ziel aanduiden. Elke dag worden wij uitgenodigd
tot een groter verlangen naar Zijn aanwezigheid in ons hart.

De Heilige Geest is de ziel van de Kerk: zonder Hem is er geen
geloof, geen gebed, geen genade. Hij verlicht het verstand, versterkt
de wil, zuivert het hart. Hij leert ons de Schriften verstaan, wekt het
geweten, schenkt de liefde tot God en de naaste.

In de loop van het octaaf moedigt de Kerk ons aan tot hernieuwde
ontvankelijkheid voor Zijn werking. De sequens Veni Sancte
Spiritus, dagelijks herhaald, wordt een innerlijk smeekgebed: "Kom,
Geest van wijsheid en liefde, maak ons nieuw van binnen."

Laten wij dit octaaf heilig beleven, door de sacramenten met
vurigheid te ontvangen, tijd te nemen voor stilte en gebed, en in ons
dagelijks leven te luisteren naar de zachte stem van de H. Geest, die
in ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. - E. H. J P Herman

Volgende H. Missen in onze kapel :
*Zaterdag 7 juni : Eerste zaterdag van de maand: H. Mis
H. Mis om 10 uur
*Zondag 8 juni: Hoogfeest van Pinksteren
H. Mis om 10 uur — Offerande =offer-omhaling voor Priesterfonds
*Maandag 9 juni: Tweede Pinksterdag
H. Mis om 10 uur
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