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Zondag 25 mei 

 
Vijfde  Zondag na Pasen 

 
Epistel : H. Jacobus,  apostel  1 , 22 - 27 
Evangelie : Johannes, 16 , 23 – 30 
 
Vijfde Zondag na Pasen – Liturgische commentaar  
 
Deze zondag, de laatste vóór Hemelvaart, vormt een liturgische 
drempel: hij sluit de eigenlijke paastijd af en opent reeds de 
verwachting van Pinksteren. De liturgie bereidt ons daarop voor met 
een bijzondere nadruk op het vertrouwend gebed en de 
werkzaamheid van de naastenliefde. 
 
Het  Epistel (Jacobus 1, 22-27) herinnert ons eraan dat ware 
godsdienst niet alleen bestaat in het luisteren naar Gods woord, maar 
in het in praktijk brengen ervan. De heilige Jacobus stelt de ijdele 
illusie van de vergeetachtige hoorder tegenover hem die zich 
verdiept in de volmaakte wet van de vrijheid en daarin volhardt. 
Deze wet van vrijheid is de wet van de liefde: zuiver, werkdadig en 
onbaatzuchtig. De vermelding van weduwen en wezen wijst concreet 
op de werken van barmhartigheid, vrucht van een levend geloof. 
 
Het Evangelie (Johannes 16, 23-30) brengt ons terug in de intimiteit 
van Jezus’ afscheidsrede na het Laatste Avondmaal. Christus spreekt 
daar over de vrucht van zijn Pasen: voortaan kunnen de leerlingen de 
Vader in Zijn Naam bidden, met de zekerheid verhoord te worden. 
Deze belofte markeert het begin van het leven van de Kerk: een 
kinderlijk, vertrouwend gebed, gevoed door de liefde van de Zoon en 
gedragen door het geloof in zijn komst. 
 
In het gebed van de collecte vraagt de Kerk om welwillend het gebed 
van uw gelovig volk te verhoren, opdat zij die in U geloven 
verkrijgen wat zij vroom verlangen. De nadruk op vroomheid 

herinnert eraan dat het gebed niet grillig mag zijn, maar geïnspireerd 
door de Heilige Geest. Het gebed wordt gezuiverd door de liefde. 
 
Ten slotte wordt de H. Mis zelf, in haar traditionele verloop, het 
concrete antwoord op deze lezingen: het gebed van de Kerk bij 
uitstek, volmaakt in Christus en door Hem, die ons leert alles te 
vragen in Zijn Naam, in de liefde die de Vader welgevallig is. 
 
Deze zondag nodigt ons dus uit tot een bekering in onze manier van 
bidden: moge ons smeekgebed een nederig, vertrouwend en actief 
offer zijn, gegrondvest op de liefde tot Christus en waargemaakt in 
een leven dat in overeenstemming is met het Evangelie. 
                                                                     Tekst bezorgd door E. H. JP. Herman 
 
Donderdag 29 mei: Feest van Ons Heer Hemelvaart 
Een Hoogdag met verplichting tot het bijwonen van een H. Mis ! 
Spijtig, maar hier in onze kapel geen priester beschikbaar ! 
 
Maandag, dinsdag en woensdag 26-27-28 mei: Kruisdagen   
Woensdag 28 mei is tevens : vigilie van O.H. Hemelvaart 
Zondag 1 juni : geen H. Mis in onze kapel 
 
H. Missen in onze kapel 
Pinksterdagen 7 – 8 - 9  juni:  
Zaterdag 7 juni : Eerste zaterdag van de maand: H. Mis 
Laat tijdig weten of u op zaterdag naar de H. Mis komt om 10 uur. 
Zo niet is de H. Mis om 8 uur. 
 
Zondag 8 juni: Hoogfeest van Pinksteren 
 H. Mis om 10 uur 
Maandag 9 juni: Tweede Pinksterdag 
 H. Mis om 10 uur 
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