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Zondag 11 mei
Derde Zondag na Pasen

Epistel : Brief van de H. Petrus1:2, 11 -19
Evangelie : H. Johannes 16, 16 - 22

Modicum: Een korte tijd...

Op deze derde zondag na Pasen nodigt de liturgie ons uit binnen te
treden in het mysterie van het modicum, die “korte tijd” waarover
Onze Heer spreekt in het evangelie (Johannes 16, 16-22): Nog een
korte tijd, en gij zult Mij niet meer zien, en nog een korte tijd, en gij
zult Mij weer zien. Het is een verhulde taal, eigen aan de
vertrouwelijke omgang tussen de Meester en zijn leerlingen tijdens
de laatste uren voor zijn lijden. Jezus spreekt tot hen over zijn
naderende dood, zijn graflegging, hun verdriet... maar ook over zijn
verrijzenis, die hun hart zal vervullen met een vreugde die niemand
hun zal kunnen ontnemen.

De liturgie van deze dag straalt deze paasvreugde uit, maar behoudt
tegelijk de klank van geestelijke strijd. In het Epistel (1 Petrus 2, 11-
19) spoort Sint-Petrus ons aan tot waakzaamheid: Onthoudt u van de
vieselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. De christelijke
vreugde is geen oppervlakkige blijdschap; ze wordt gezuiverd door
het lijden en gesterkt door de volharding. Men moet lijden, zegt de
apostel, en dit doen met het oog op God, naar het voorbeeld van
Christus.

De Mis begeleidt ons stap voor stap op dit pad: het Introitus laat ons
de lof zingen van God die onze ziel van de dood heeft gered; het
Alleluia verkondigt dat “de Heer verlossing heeft gezonden aan zijn
volk”; en het Offertorium stijgt op als het vertrouwensvolle gebed
van de rechtvaardige die zijn zaak in Gods handen legt. In de
Collecte vragen wij juist om “deze vergankelijke goederen zo te
gebruiken dat wij de eeuwige niet verliezen”.

Deze zondag is dus een leerschool van geestelijke volwassenheid.
Hij leert de zielen dat het christelijk leven een doorgang is: een
doorgang door beproevingen, door Gods schijnbare stilte, door
louterende pijn... maar die uitmondt in het licht.

Het modicum wordt voor ieder van ons een oproep tot trouw, een
aansporing om dit “korte tijd” van het aardse leven te leven in
vereniging met de verrezen Christus.

Gij zijt nu bedroefd, maar uw droefheid zal in vreugde verkeren :
dat is de belofte van de Verrezene, fundament van onze hoop.
Tekst: E.H. JP Herman

Donderdag 8 mei iets na 18 uur: witte rook : Habemus papam !
op de dag van de verschijning van de H. Aartsengel Michael
waarvoor paus Leo XIII (1810-1903) voor de hele wereld het
“Gebed tot de H. Michael” invoerde na de H. Mis.

Fragment uit een homilie van Paus Leo XIV

...Opdat zij ( de Kerk) steeds meer moge zijn als een stad die op een
berg ligt ( vgl; Openb.21,10 ) een ark van het heil die over de golven
van de geschiedenis vaart, een baken dat de rechten van de wereld
verlicht. En dit niet zozeer door de pracht van haar bouwwerken of
de grootsheid van haar gebouwen — zoals deze monumenten waarin
wij ons bevinden - maar vooral door de heiligheid van haar leden,
van het volk dat God heeft uitgekozen om de wonderwerken te
verkondigen van Hem die hen uit de duisternis heeft geroepen tot
Zijn wonderbaarlijk licht. (vgl.1P 2,9)

Volgende H. Missen in onze kapel :

*Zaterdag 17 mei : verjaardag van de pastoor ( 17 mei 1924 )
H. Mis om 10 uur — nog te bevestigen door de priester ! -
waarna kennismaking met de nieuw- gekomen priester

*Zondag 18 mei
H. Mis om 10 uur
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