FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje 18 2025

Zondag 4 mei 2025
Tweede Zondag na Pasen- Zondag van de Goede Herder

Epistel : Brief van de H. Petrus 7; 2, 21 - 25
Evangelie : H. Johannes 10, 11 - 16

De tweede zondag na Pasen wordt traditioneel de Zondag van de
Goede Herder genoemd, vanwege het evangelie van Sint-Jan
(hoofdstuk 10) dat dan wordt gelezen: “Ego sum pastor bonus”. De
liturgie van deze dag biedt een rijke meditatie over Christus als
herder der zielen, het model en de bron van het priesterschap, de
beschermer van de Kerk en de gids van de gelovigen naar het eecuwig
leven.

Het Introitus (Misericordia Domini) laat reeds bij het binnengaan de
zachte melodie van de barmhartigheid horen: het is de trouwe liefde
van de Heer die zijn schapen leidt, want “de hele aarde is vol van de
barmhartigheid van de Heer”. De gregoriaanse zang zelf, soepel en
rustig, schildert de waakzame zorg van de Herder.

Het Epistel (1 Petrus 2, 21-25) verbindt rechtstreeks het lijden van
Christus met zijn rol als herder: Hij die leed zonder zich te beklagen,
draagt onze zonden, geneest ons door zijn wonden, en verzamelt ons
als schapen die terugkeren naar hun Herder. Het paasgeheim
openbaart dus ten volle zijn pastorale liefde.

Het Alleluia bezingt die stem die de zielen aantrekt: “Ik ben de
goede herder: Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij.”
Deze wederzijdse kennis is teken van intimiteit, levend geloof en
gemeenschap.

In het Evangelie (Johannes 10, 11-16) presenteert Onze Heer
zichzelf als de ware Herder, in tegenstelling tot de huurlingen. De
Goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen: dat is het

hoogtepunt van de priesterlijke liefde. Hij beperkt zich niet tot
leiden, onderwijzen of beschermen; Hij offert zich op.

De mis van deze dag is diep priesterlijk: zij onderwijst de betekenis
van het herderlijk ambt als navolging van Christus. Zij bereidt ook
voor op de wijdingen in de paastijd. De Offertorium (Deus, Deus
meus) en de Communio (Ego sum pastor bonus) herhalen met
nadruk het beeld van de Herder die zich voor de zijnen geeft en hen
voedt met zijn eigen leven.

De liturgie nodigt ons dus uit om naar de stem van de ware Herder te
luisteren, ons door Hem te laten leiden, Hem in geloof te volgen en
te bidden voor de priesters, opdat zij ware herders zouden zijn naar
het Hart van Christus: trouw, edelmoedig en heilig.

Tekst : E. H. J P Herman

Volgende H. Mis in onze kapel is op zondag 18 mei om 10 uur

Bijzonder bezoek

Wij kijken dankbaar terug op de voorbije twee weken na Pasen..
Dankzij de pater en enkele buitenlandse seminaristen die hier hun
paasvakantie kwamen doorbrengen, hadden wij iedere dag een H.
Mis en voor de H. Mis en ‘s avonds gezamenlijk breviergebed bij het
Allerheiligste in onze kapel. Deo gratias !

We wensen nogmaals een gelukkige verjaardag aan ‘onze pater’ ,
nog vele jaren mooi en vruchtbaar apostolaat en dank voor al wat u
voor ons doet !
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