HUIZE PASTOR BONUS - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 16 2026
Zondag 19 april 2026

Tweede zondag na Pasen

Zondag van de Goede Herder

Epistel : H. Petrus [ :2 , 21 - 25
Evangelie : H. Johannes 10, 11 - 16

De Kerk stelt ons, in het zachte licht van de paastijd, vandaag de zo
troostrijke figuur van de Goede Herder voor. Na de angsten van het
Lijden en de heerlijkheid van de Verrijzenis, leidt zij ons naar dit
beeld vol tederheid en gezag, waarin het hart zelf van Christus wordt
geopenbaard.

In het Evangelie (Joh. 10, 11-16) zegt Onze Heer: Ik ben de Goede
Herder. De Goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Dit
woord vat heel de heilseconomie samen. Christus is geen verre
meester, noch een onverschillige gids: Hij is Degene die zijn schapen
kent, die ieder bij naam roept en die voor hen vrijwillig het offer van
het Kruis aanvaardt.

De traditionele liturgie onderstreept sterk deze band tussen de Herder
en het offer. De Goede Herder is voor alles het geslachte Lam.
Degene die leidt, is ook Degene die Zich offert. Zo mag het
herdersbeeld niet herleid worden tot een loutere sentimentele
zachtheid: het draagt het zegel van het verlossend bloed.

De heilige Petrus herinnert ons in de Epistel (1 Petr. 2, 21-25) eraan
dat wij als dwalende schapen waren, maar dat wij zijn teruggekeerd
tot de Herder en de Bewaker van onze zielen . Deze bekering is de
vrucht van het Lijden van Christus, door wiens wonden wij genezen
zijn. De Herder beperkt zich niet tot leiden: Hij redt, verlost en
geneest.

Binnen de Kerk strekt deze figuur van de Goede Herder zich uit tot
de zichtbare herders, namelijk de priesters. Door het priesterschap
met Christus gelijkvormig gemaakt, zijn zij geroepen in zichzelf de
trekken van het goddelijk Model te weerspiegelen: kennis van de
zielen, totale toewijding en vooral een geest van offer. De ware

herder vlucht niet voor het gevaar; hij blijft, waakt en lijdt voor zijn
kudde.

Maar deze evangeliepagina is ook een oproep tot de gelovigen.
Schaap van Christus zijn is geen passieve toestand: het betekent zijn
stem beluisteren, Hem trouw volgen en zich niet laten verleiden door
vreemde stemmen. In een wereld waarin zoveel valse herders
opstaan, bestaat trouw aan Christus in de gehechtheid aan zijn
onveranderlijke leer en aan zijn Kerk.

Ten slotte kondigt Onze Heer aan dat er één kudde en één herder
zal zijn. Dit woord opent ons voor de hoop op de volmaakte eenheid
in de Kerk, vrucht van het verlossingswerk van Christus.

Meditatie

O Jezus, Goede Herder van onze zielen, Gij die uw leven voor ons
hebt gegeven, laat niet toe dat wij van U afdwalen. Geef ons de
genade uw stem te herkennen te midden van de verwarring van de
wereld, en U trouw te volgen. Bewaar uw priesters in heiligheid en
moed, opdat zij de zielen veilig tot U leiden, Gij die leeft en heerst in
de eeuwen der eeuwen. Amen.

Volgende H. Mis is in onze kapel op het weekend van 9-10 mei.

Dat weekend houden we op zaterdag na de H. Mis van 9 uur en op
zondag na de H. Mis van 10 uur, telkens tot 17 uur , een grote
interessante uitverkoop aan kringloop prijzen!!!.

Zeg het verder aan familie en vrienden.

Dank voor de medewerking.
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