
FOYER MARTHE ROBIN -  Brasschaat 
wekelijks foyerblaadje  nr 16      2025 

 
/HOOGFEEST VAN PASEN 

 Epistel : Paulus aan de Korinthiërs I; 5,  7 - 8 
 Evangelie : Marcus 16,  1 - 7  
 
 Paaszondag (Tridentijnse Mis) 
 
« Resurrexi, et adhuc tecum sum – Ik ben verrezen en Ik ben nog bij 
u » : met deze woorden, op de lippen van de verrezen Christus 
gelegd, begint het Introïtus van de Paasmis. Deze plechtige 
aankondiging openbaart de serene majesteit van de Verrezene: Hij 
leeft, Hij is aanwezig, Hij heerst. De paasliturgie voert ons binnen in 
dit mysterie, niet met luidruchtig vertoon, maar met de sobere pracht 
van de traditionele riten. 
 
Na de stilte van Goede Vrijdag en het lange wachten van de Stille 
Zaterdag klinkt het Gloria opnieuw: het Licht heeft de duisternis 
overwonnen. De priester, bekleed met het wit van glorie en licht, 
nadert het altaar zoals men het lege graf nadert, om de levende 
Christus te vieren. Heel de Mis is doordrongen van een ernstige 
vreugde, een geestelijke verwondering om het werk van God. 
 
De Epistel (1 Kor 5, 7-8) spoort ons aan om als nieuwe mensen te 
leven: « Laat het oude zuurdeeg weggenomen worden… laten wij 
het feest vieren met ongedesemd brood van zuiverheid en waarheid 
». Het ongezuurde brood symboliseert hier een hart dat door de 
genade vernieuwd is. De christen wordt uitgenodigd om uit de dood 
van de zonde te treden en in het licht van de Verrezene te leven. 
 
Het Evangelie (Mc 16, 1-7) vertelt over de dageraad van de eerste 
dag: de heilige vrouwen, gekomen om een lichaam te balsemen, 
vinden een geopend graf en horen de engel zeggen: « Hij is verrezen, 
Hij is hier niet ». De afwezigheid van het lichaam wordt het hoogste 
bewijs van het Leven. God keert al onze verwachtingen om: de dood 
is overwonnen, het graf is leeg, het eeuwig leven begint.  
 

Door deze Mis herdenkt de Kerk geen gebeurtenis uit het verleden, 
maar maakt zij haar werkelijk tegenwoordig. De levende Christus 
komt tot ons in het eucharistisch offer, spreekt tot ons door zijn 
Woord, voedt ons met zijn verheerlijkte Lichaam. Elke Mis is een 
verlengstuk van die eerste paasmorgen. 
 
Moge deze nieuwe Levenskracht ons met geloof vervullen, en ons 
helpen afstand te nemen van alles wat tot de oude mens behoort. 
Moge dit paasmysterie ons bewaren in de vreugde van de Verrezene 
– niet een oppervlakkige vreugde, maar de diepe vrede van hen die 
weten dat Jezus leeft, dat Hij regeert, en dat Hij komt. 
                                                         Tekst bezorgd door E.H. Herman 
H. Missen 
 
Pasen- Verrijzenis van de Heer 
Zondag 20 april:   H. Mis om 10 uur 
Tijdens deze H. Mis 2de omhaling Br. Delen voor het priesterfonds 
Maandag Tweede Paasdag: H. Mis om 10 uur 
 
Dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 april: H. Mis  om 8 uur 
Zaterdag 26 april: H. Mis om 10 uur 
     Na deze H. Mis vrijwilligerswerk tot 12.30u samen met 3 
seminaristen die hier hun Paasvakantie doorbrengen. Om 12.30u  
verbroedering met de seminaristen tijdens een aangeboden lunch. 
Graag vooraf melden of u meehelpt. Wij rekenen op groot en klein ! 
 
Zondag 27 april: H. Mis om 10 uur 
Dan volgt er weer een week met iedere dag een H. Mis. Uren worden 
in een volgend blaadje meegedeeld. 
 
Vergeet uw ‘aalmoes’ niet voor het priesterfonds. God geeft Zijn 
volk de priesters die het verdient. Wees eerlijk en gul voor priesters ! 
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