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Zondag van Beloken Pasen

Epistel : H. Johannes 1:5,4-10
Evangelie : H. Johannes , 20, 19 - 31

De zondag van Quasimodo, de eerste zondag na Pasen, opent voor
de Kerk het plechtige Octaaf van de Verrijzenis. Zijn naam komt van
de eerste woorden van het Introitus: Quasi modo géniti infantes,
alleluia: rationdbile, sine dolo lac concupiscite — « Zoals
pasgeboren kinderen, alleluia, verlangt naar de zuivere, geestelijke
melk » (I Petrus II, 2). De Kerk nodigt ons uit om innerlijk opnieuw
geboren te worden, in de frisheid en eenvoud van het doopleven.
Deze dag was in de oude christelijke tijd de dag waarop de neofieten,
die tijdens de Paasnacht waren gedoopt, hun witte gewaden aflegden.
De hele liturgie draagt daarvan nog de sporen: zij is doordrongen van
een bijzondere zachtheid, van een stille vreugde, zoals die van een
ziel die pas tot de genade is geboren. De Epistel van de heilige
Johannes verkondigt de overwinning van het geloof dat de wereld
overwint; het Evangelie verhaalt ons de verschijning van de verrezen
Christus aan de Apostelen en het gebeuren met de heilige Thomas.

In dit verhaal laat de Kerk ons tegelijk de barmhartigheid van de
Verlosser en de zwakheid van de mens beschouwen. Thomas,
afwezig bij de eerste verschijning, twijfelt; hij wil zien en aanraken.
Maar acht dagen later komt Christus ter*ug, niet om te veroordelen,
maar om zich neer te buigen tot zijn zwakheid. Hij toont hem zijn
wonden, nu verheerlijkt, en wekt deze bewonderenswaardige
geloofsdaad op: Dominus meus et Deus meus — « Mijn Heer en
mijn God! »

Zo openbaart zich de goddelijke pedagogie: God verwerpt de
zwakke ziel niet, maar verheft haar met geduld tot het volmaakte
geloof. Toch voegt Onze Heer deze zaligspreking toe die ons
rechtstreeks aangaat: « Zalig zij die niet gezien hebben en toch
geloven. » Dat is de gewone toestand van de christen, geroepen om
te leven uit geloof en niet uit aanschouwen.

Deze zondag herinnert ons er dus aan dat het christelijk leven,
begonnen in het doopsel, gevoed, beschermd en verdiept moet
worden. Zoals het kind melk nodig heeft om te groeien, zo heeft de
ziel de leer, de sacramenten en het gebed nodig om in de paastijd van
de genade te blijven.

Meditatie

Vragen wij om de genade van een eenvoudig, nederig en standvastig
geloof. Laten wij geen buitengewone tekenen zoeken, maar met
dociliteit het licht ontvangen dat God ons geeft. Laten wij naderen
tot de wonden van Christus in de sacramenten, vooral in de biecht en
de Eucharistie. En laten wij vaak herhalen, met de heilige Thomas: «
Mijn Heer en mijn God », opdat dit geloof in ons een bron van leven
en heil wordt.

Wegens onvoorziene omstandigheden kunnen de aangekondigde
H. Missen vanaf morgen, vrijdag 10 april tot en met zaterdag 18
april, niet doorgaan.

Volgende H. Mis is in onze kapel op het weekend van 9-10 mei.

Dat weekend houden we na de H. Missen op zaterdag en op zondag
tot 17 uur een grote interessante uitverkoop.

Zeg het verder aan familie en vrienden.

Dank voor de medewerking.
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