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Passiezondag

Epistel : H. Paulus aan de Hebreeén 9, 11 - 15
Evangelie : H. Johannes 8 , 46 - 59

Passiezondag

Met deze zondag begint de heilige tijd van de Passie, de laatste
etappe van de Veertigdagentijd, waarin de Kerk ons dieper
binnenleidt in het verlossingsmysterie van Christus. De liturgie
verandert van toon: ernstiger, meer ingetogen, meer verzameld. De
kruisen worden bedekt, de beelden verdwijnen onder paarse sluiers,
alsof de Kerk zelf zich terugtrekt in een beschouwende stilte om haar
blik te richten op de Gekruisigde.

Het Evangelie (Johannes 8, 46-59) toont ons een dramatische
confrontatie tussen Onze Heer en de Joden. Jezus openbaart zijn
godheid: « Voor Abraham was, ben Ik ». Deze plechtige uitspraak
wekt de haat van zijn tegenstanders, die stenen opnemen om Hem te
stenigen. Maar « Jezus verborg zich en verliet de tempel ». Deze
terugtrekking is geen teken van zwakte: zij wijst erop dat het uur van
zijn lijden nog niet gekomen is. Christus wijkt niet uit uit vrees, maar
omdat Hij zich vrijwillig zal overgeven, op het door de Vader
bepaalde uur, in volmaakte gehoorzaamheid.

Heel de liturgie van deze dag wordt beheerst door dit mysterie:
Christus is reeds verworpen, reeds veroordeeld in de harten. De
Passie begint onzichtbaar voordat zij zichtbaar wordt. Zo nodigt de
Kerk ons uit niet alleen de uiterlijke smarten van de Verlosser te
beschouwen, maar vooral het innerlijke mysterie van zijn offer.

De gebeden benadrukken de nederigheid en de lankmoedigheid van
Christus. Hij, de Onschuldige, aanvaardt behandeld te worden als
een schuldige; Hij, de eeuwige Waarheid, verdraagt de tegenspraak
van de zondaars. Hier ligt het voorbeeld voor de -christen:
binnentreden in de gezindheid van Christus Jezus, leren met Hem te
lijden en het kruis te dragen in een geest van geloof.

De twee weken die voor ons liggen, zijn als een heiligdom waarin de
ziel geroepen wordt te verblijven bij de lijdende Heer. De Kerk
vraagt ons meer stilte, meer boete, meer innerlijke verzameling. Het
gaat er niet meer alleen om tegen de zonde te strijden, maar zich te
verenigen met het offer van Christus, binnen te treden in zijn Hart en
zijn innerlijke gezindheden te delen.

Meditatie

Christelijke ziel, zie, Christus verbergt zich, de sluiers sluiten zich,
alles nodigt uit tot stilte. Blijf niet buiten. Ga met geloof binnen in
dit mysterie van de Passie. Aanschouw uw Verlosser, verworpen,
miskend, overgeleverd in de handen van de zondaars. En vraag uzelf
af: welke plaats heeft Hij in mijn hart?

Leer bij Hem te blijven, niet alleen in het licht, maar ook in de
duisternis van het Kruis. Want juist in dit mysterie van lijden en
liefde bereidt zich reeds de overwinning van de Verrijzenis voor.

Eerstvolgende H. Mis in onze kapel
Zondag S april Hoogfeest van Pasen om 10 uur

Dan volgen ter twee weken lang iedere dag een H. Mis !
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