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DERDE ZONDAG van de VASTEN 
 

 
Epistel : H. Paulus aan de Efeziërs   5 , 1 - 9    
Evangelie : H. Lucas  11 , 14 - 28 
 
De derde zondag van de Vasten voert ons dieper binnen in de 
geestelijke strijd die deze tijd van boete en bekering kenmerkt. De 
liturgie van deze dag stelt ons de strijd voor ogen tussen het rijk van 
God en het rijk van de duivel. 
 
In het Evangelie volgens de heilige Lucas (Lc. 11, 14-28) bevrijdt 
Onze Heer een bezetene die stom was. Door dit wonder openbaart 
Christus zijn goddelijke macht: Hij komt de mens bevrijden uit de 
slavernij van het kwaad. Maar sommigen, verblind door jaloezie en 
door de verharding van hun hart, beschuldigen Jezus ervan dat Hij 
handelt door de macht van Beëlzebub, de vorst der duivelen. 
 
De Heer antwoordt met een woord van grote helderheid: 
“Elk rijk dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat te gronde.” 
Als Satan Satan zou uitdrijven, zou zijn rijk instorten. Het wonder 
dat Jezus verricht is dus een duidelijk teken dat het rijk van God 
reeds werkzaam is onder de mensen. 
 
De liturgie herinnert ons zo aan een wezenlijke waarheid: het 
christelijk leven is een strijd. Door het doopsel zijn wij ontrukt aan 
de macht van de duisternis om aan Christus toe te behoren. Maar de 
vijand van ons heil houdt niet op te proberen opnieuw bezit te nemen 
van de ziel door de zonde. 
 
Onze Heer voegt er een zeer sprekend beeld aan toe: wanneer een 
onreine geest is uitgedreven, kan hij terugkeren met andere, nog 
slechtere geesten als het huis leeg blijft. Dit woord waarschuwt ons 
dat bekering niet enkel bestaat in het verzaken aan het kwaad; zij 
moet gevolgd worden door een leven dat vervuld is van Gods 

tegenwoordigheid. De gezuiverde ziel moet bewoond worden door 
gebed, naastenliefde en trouw aan Gods geboden. 
 
Dat is precies het doel van de Vasten: het hart zuiveren zodat God er 
kan wonen. 
 
Het korte slotwoord van het Evangelie geeft de sleutel: 
“Zalig zij die het woord van God horen en het bewaren.” 
 
Meditatie 
 
De Vasten is een tijd van bevrijding. Christus wil onze ziel losmaken 
van alles wat haar gebonden houdt: gewoonten van zonde, 
geestelijke lauwheid, een overdreven gehechtheid aan aardse dingen. 
Maar deze bevrijding vraagt onze medewerking. Door gebed, vasten 
en aalmoezen openen wij ons hart voor de genade, opdat de Heer 
volledig in ons kan heersen. Zo zal de overwinning van Christus op 
het kwaad ook onze overwinning worden. 
 
 
 
H. Missen in onze kapel 
*Zaterdag 7 maart 
     H. Mis om 9 uur 
*Zondag 8 maart  
    H. Mis om 10 uur 
Vergeet uw Broederlijk Delen niet ! 
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