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Epistel : H. Paulus aan de Galaten 4 , 22 - 31
Evangelie : H. Johannes 6,1 — 15

Door het doopsel zijn wij herboren tot vrije kinderen van God. Deze
vrijheid heeft Christus in ons bewerkt ( epistel). Door de communie
nemen wij op de innigste wijze deel aan het offer van Christus opdat
daardoor de genade van het doopsel in ons de volle vruchtbaarheid brengt.
Er ligt vreugde in deze Mis, want Pasen komt dichterbij...

De Romeinse ritus is veruit de belangrijkste liturgische ritus in de
Katholieke Kerk. Het boek “ Une bréve histoire de la Messe dans le
rite romain” geeft een overzicht van de ontwikkeling van de Mis in
de Romeinse ritus tot op de dag van vandaag. Een goed begrip van
deze rijke en complexe geschiedenis zal niet alleen de geestelijkheid
helpen in hun sacramentele bediening, maar ook de leken om
vruchtbaar deel te nemen aan de liturgie van de Kerk.

Een conventionele geschiedenis van de Eucharistie zou moeten gaaa
over het Laatste Avondmaal en de beslissende invloed daarvan op de
vroege liturgische praktijk. Zo stelde de liturgische historicus Josef
Andreas Jungmann (1889-1975) in “Missarum sollemnia” dat de
viering van de Heilige Mis begon "in de nacht dat Hij werd
verraden"

Een nacht om nooit te vergeten

Jezus organiseerde tijdens zijn openbaar leven meerdere maaltijden.
Maar voor het begrijpen van het Laatste Avondmaal, zijn er
verschillende kenmerken die het uniek maken, vooral de onmiddellijke
nabijheid van de Passie. In tegenstelling tot de andere maaltijden die in
de evangelién worden beschreven, was de deelname aan deze maaltijd
beperkt tot de Twaalf, de naaste kring van Christus' discipelen. Het



kader daarvoor was geen ‘open’ eetplaats, maar een privé-kamer ter
beschikking gesteld door een rijke opdrachtgever. Jezus' woorden en
daden maken deel uit van deze maaltijd, maar ze geven er opvallend
op een totaal onverwachte manier vorm aan.

Volgens de Synoptische Evangelién vierde Jezus het Laatste
Avondmaal met zijn discipelen op de avond van de eerste dag van
het ongedesemde brood.

We lezen bij :

*Mattheus 26:17, 20 :

Op de eerste dag van de ongedesemde broden kwamen de leerlingen
Jezus vragen: Waar wilt Gij dat wij het paasmaal voor U gereed
maken? 18 Hij antwoordde: Gaat naar de stad en zegt aan die en die:
de Meester laat weten: Mijn uur is nabij; bij u wil Ik met mijn
leerlingen het paasmaal houden. 19 De leerlingen deden zoals Jezus
hun had opgedragen en maakten het paasmaal gereed.20 Toen de
avond gevallen was, lag Hij met de twaalf leerlingen aan.

*Marcus 14:12, 17:

12 Op de eerste dag van het ongedesemde brood, de dag waarop men
het paaslam slacht, zeiden zijn leerlingen tot Hem: Waar wilt Gij dat
wij voorbereidselen treffen, zodat Gij het paasmaal kunt houden? 13
Hij zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: Gaat
naar de stad en daar zult gij een man tegenkomen die een kruik
water draagt; volg hem 14 en zegt aan de eigenaar van het huis waar
hij binnengaat: De Meester laat vragen: Waar is de zaal voor Mij
waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal u dan
een grote bovenzaal laten zien, met rustbedden en van al het nodige
voorzien; maakt daar alles voor ons klaar.16 De leerlingen
vertrokken, gingen de stad binnen, vonden alles wat Hij hun gezegd
had en maakten het paasmaal gereed. Toen de avond gevallen was,
kwam Hij met de twaalf.

*Lucas 22:7, 14:

Toen de dag van het ongedesemde brood gekomen was, waarop men
het paaslam moest slachten, 8 stuurde Hij Petrus en Johannes uit
met de opdracht: Gaat voor ons voorbereidselen treffen opdat wij
het paasmaal kunnen eten. 9 Toen zij Hem vroegen: Waar wilt Gij
dat wij het gereed- maken? 10 antwoordde Hij: Als ge de stad zijt
binnengegaan, zult ge een man tegenkomen die een kruik water



draagt; volgt hem tot in het huis waar hij binnengaat. 11 Daar moet
ge aan de eigenaar van het huis zeggen: De Meester laat u vragen:
Waar is de zaal, waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan
houden? 12 Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien met
rustbedden: maakt daar alles klaar. 13 Zij vertrokken nu, bevonden
alles zoals Hij het hun gezegd had en maakten het paasmaal gereed.
14 Toen de tijd aangebroken was, ging Hij met de apostelen aan tafel
aanliggen.

Omdat de Joden de dag tellen vanaf zonsondergang, vond dit
avondmaal plaats op de veertiende dag van de Joodse maand Nisan,
de datum van het Pesachfeest. Deze dag zou een donderdag zijn
geweest, omdat de kruisiging op vrijdag plaatsvond, "de dag voor de
sabbat".

We lezen bij:

*Marcus 15:42:

Het was al avond geworden en het was Voorbereidingsdag, dat wil
zeggen de dag voor de sabbat.

*Mattheus 27:62:

De volgende dag, dat is dus na de Voorbereidingsdag gingen de
hogepriesters en de Farizeeén gezamenlijk naar Pilatus...

*Lucas 23:54:

Het was Voorbereidingsdag en de sabbat brak aan.

De synoptische verslagen vermelden het Laatste Avondmaal daarom
als de Pesachmaaltijd.

Het vierde Evangelie — dat van Johannes- presenteert een andere
chronologie dan die van de synoptische Evangelies: hoewel het met
hen overeenkomt wat betreft de dagen van de week, impliceert het
duidelijk dat Jezus werd gekruisigd toen de dag van voorbereiding
op het Pesach ten einde liep

*Johannes 18:28, 39; 19:14.

28 Toen brachten zij Jezus van het huis van Kajafas naar het
pretorium.... 39 Maar er bestaat onder u de gewoonte dat ik met
Pasen iemand vrijlaat. Wilt gij dus dat ik u de koning der Joden
vrijlaat?

14 Het was de Voorbereidingsdag voor Pasen, ongeveer het zesde
uur.



Het is veelzeggend dat Jezus aan het kruis stierf op het moment dat
de lammeren in de Tempel werden geofferd op de avond van het
Pesachmaal. Het Laatste Avondmaal vond daarom plaats op de
avond voor het feest, en het was geen Pesachmaaltijd. Toch zou het
er heel dicht bij hebben gelegen, zoals Johannes expliciet stelt :

Joh. 13, 1 : Het paasfeest was op handen. Jezus wist dat zijn uur
gekomen was om uit de wereld over te gaan naar de Vader en die
de zijnen in de wereld bemint had, gaf hun een bewijs van zijn
liefde tot het uiterste toe.

Het Pascha
Vanuit het oogpunt van de historicus lijkt het waarschijnlijker dat
het Laatste Avondmaal geen Pesachmaal was - een standpunt dat
gesteund wordt door Joseph Ratzinger Benedictus XVI met
verwijzing naar het werk van John P. Meier Toch mocht bij elke
officiéle Joodse maaltijd niets gegeten worden zonder eerst God te
danken. Aan het begin van het Laatste Avondmaal moest een
formule uitgesproken worden die de maaltijd zegende (berakah). We
kunnen ook het rituele gebruik van brood en wijn veronderstellen,
waarbij de wijn een speciaal teken was van een feestelijke
gelegenheid. Maar wat Jezus bij deze gelegenheid zei en deed was
ongekend en kan niet zomaar uit een Joodse rituele context worden
afgeleid. Alleen al de woorden die hij sprak over het brood en de
beker wijn maken dat het tekenen zijn die vooruitlopen op zijn
verlossende passie.

Uit: Une breve histoire de la Messe dans le rite romain

Volgende H. Mis : zondag 17 maart om 12 uur !

Vergeet uw Broederlijk Delen niet in functie van het
behoud van onze Traditionele Latijnse Mis (1962)
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