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Feest van de Allerheiligste Naam van Jezus 
 

(Zondag tussen 1 januari en Driekoningen –Tridentijns missaal) 
 
Epistel : Handelingen van de Apostelen 4 ,8 - 12 
Evangelie : H. Lucas 2 ,21 
 
Feest van de Allerheiligste Naam van Jezus 
 
Op deze zondag, gelegen tussen de Besnijdenis van de Heer en het 
Hoogfeest van Driekoningen, laat de heilige liturgie ons het stralende 
mysterie van de Naam van Jezus overwegen. Deze aanbiddelijke 
Naam, door de engel geopenbaard nog vóór de geboorte van het 
goddelijk Kind, is geen gewone menselijke aanduiding: hij draagt in 
zich de zending, de macht en de barmhartigheid van de Verlosser. Gij 
zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal zijn volk verlossen van 
hun zonden”(Mt. 1, 21). Deze Naam is dus een teken van heil, een 
samenvatting van de menswording en verlossing, een zichtbaar teken 
van Gods liefde die mens werd voor ons. 
 
De Kerk laat ons vandaag het Evangelie van het terugvinden van Jezus 
in de Tempel lezen. Dit is niet alleen een ontroerend tafereel uit zijn 
verborgen leven; het leert ons dat heel het christelijk bestaan rond 
Christus moet gecentreerd zijn. Maria en Jozef zoeken Hem met angst: 
beeld van zielen die door nalatigheid of verstrooiing de innerlijke 
tegenwoordigheid van de Heer verliezen, en pas vrede hervinden 
wanneer zij tot Hem terugkeren. Jezus openbaart zich als Degene die 
geheel toebehoort aan de zaken van zijn Vader: zijn Naam herinnert 
ons eraan dat ook ons leven waarachtig wordt wanneer het op God 
georiënteerd is. 
 
De liturgie verheerlijkt vandaag de zachte en tegelijk soevereine 
kracht van deze heilige Naam. De heilige Paulus zegt dat op de Naam 
van Jezus elke knie zich buigt: in de hemel, op aarde en onder de 
aarde” (Fil. 2, 10). De heiligen hebben er altijd een toevlucht in 
gevonden, een kracht tegen bekoringen, een licht in de duisternis, een 

troost in het lijden. In de traditie van de Kerk is de Naam Jezus 
inroepen al bidden, al liefhebben, reeds innerlijk verenigd worden met 
de Verlosser. Deze Naam verdrijft de vrees, stelt het berouwvolle 
geweten gerust, opent de hoop en wekt de liefde. 
 
Aan het begin van het nieuwe burgerjaar richt het feest van de 
Allerheiligste Naam van Jezus onze stappen. Het gaat er niet alleen 
om deze Naam eerbiedig uit te spreken; het gaat erom onder zijn 
heerschappij te leven, ons hart steeds meer te gelijkvormen aan het 
Hart van Christus, onze gedachten, beslissingen, werken en 
beproevingen aan zijn wil te ordenen. Dat elk gezin, elk gebed en elke 
daad mag beginnen en eindigen onder deze zegen: Jezus, Verlosser. 
 
Vragen wij aan de heilige Maagd, die als eerste deze Naam met 
volmaakte geloofsliefde heeft uitgesproken, dat zij ons leert Hem lief 
te hebben en aan te roepen. Moge de Allerheiligste Naam van Jezus 
ons licht, onze kracht en onze vrede zijn. Moge Hij ons jaar heiligen, 
ons christelijk leven leiden en ons eenmaal brengen tot de hemelse 
heerlijkheid. 
 
Meditatie — De Naam die redt 
Laten wij een ogenblik nemen om deze gezegende Naam in ons hart 
te laten neerdalen: Jezus. Hij zegt alles: God die naar ons toe komt, 
God die vergeeft, God die geneest. Dat Hij voor ons een adem van 
gebed worde, als een innerlijke hartslag die ons leven ritme geeft. 
Wanneer beproeving komt, fluisteren wij Hem met vertrouwen: 
Jezus… 
Wanneer wij bekoord worden, spreken wij Hem uit met geloof: 
Jezus… 
Wanneer de vreugde ons bezoekt, herhalen wij Hem met liefde: 
Jezus… 
Wanneer wij deze Naam aanroepen, plaatsen wij ons onder de blik 
van de Verlosser. Wij herinneren ons dat wij nooit alleen zijn, dat Hij 
die onze natuur aannam, bij ons blijft. Dat deze Naam op onze lippen 
zij, in ons hart, in onze huizen, in ons werk. Dat Hij onze intenties 
zuivert, onze keuzes verlicht en onze hoop vernieuwt. 
 



Allerheiligste Naam van Jezus, zachtheid voor het hart, kracht van 
de zwakken, troost van de bedroefden, wees ons toevlucht en onze 
vrede. Moge alles in ons uw aanwezigheid weerspiegelen, en moge 
ons leven een lofzang worden op uw barmhartigheid. Amen. 
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